
Over de muur – Duinpolderweg Zwaanshoek  

 

In Zwaanshoek – 2018 

Er grazen nog koeien, er zoemen nog bijen 

Waar Rinus en Wim, nog steeds op een voetstuk staan 

En iedereen rijdt, in auto’s of op fietsen 

Terwijl in de politiek allang wordt gesteggeld 

40 jaar DPW en nou lijkt het definitief 

Maar wat is definitief als niemand echt voor is 

Als je boos en verdrietig vreest dat het er door is 

Ach wat is definitief, als je dagelijks hoort, 

Dat wie dit verzonnen heeft, totaal is gestoord  

 

En alleen politici wensen een DuinPolderWeg 

Met dubieuze motieven, ondanks onze grieven 

Door de natuur en langs de Oosteinderlaan 

Omdat ze niet met beide benen, in de werkelijkheid staan 

Omdat ze niet met beide benen in de werkelijkheid staan 

 

In Zwaanshoek, in 2030 

Er fietsen nog mensen over de Spieringweg 

Waar Luijben en Vester, nog steeds op een voetstuk staan 

En de asfaltwagens die stonden te ronken 

Ze wilden beginnen, terwijl ze zo stonken 

40 jaar DPW het leek allemaal koek en ei 

Maar dankzij wat bewoners van de Spieringweg 

Werd er hard gestreden, had de politiek pech 

Goed we mochten inspreken, dat leek voor de vorm  

Zodat de wind niet overging in een storm 

 

En alleen politici wensen een DuinPolderWeg 



Met dubieuze motieven, ondanks onze grieven 

Door de natuur en langs de Oosteinderlaan 

Maar dankzij ons felle strijden is dat helemaal van de baan 

Maar dankzij ons felle strijden is dat helemaal van de baan 

 

 

 


