Geachte commissaris van de Koning, gedeputeerden en statenleden,

De afgelopen werkweek heb ik in de ochtend rond zeven uur en in de avond rond tien uur
een geluidsopname gemaakt van ongeveer 30 seconden. Ik heb dat gedaan, omdat ik
weet dat u nog nooit bij mij in de tuin gestaan heeft en het geluid in mijn tuin nog nooit
gehoord heeft. Het adres van mijn tuin is: ---------- Heemskerk. Dit is een adres in de
Broekpolder, de wijk die grenst aan de A9.

Al enige tijd volg ik de discussie over de aanleg van de de verbinding tussen de A8 en A9.
Er is een voorkeur uitgesproken voor de Golfbaanvariant. Dat is de variant die er voor gaat
zorgen dat er op hemelsbreed 100 meter van mijn huis twee wegen op elkaar aangesloten
zullen worden. Dit betekent dat er meer verkeer langs mijn wijk zal gaan rijden. Ik denk
dat het logisch om te denken dat het geluid van het verkeer niet minder luid zal worden
als in de opnames die ik recent gemaakt heb. Daarover maak ik mij zorgen. Het is
namelijk zo dat als ik op een warme zomerdag in de tuin zit of ’s ochtends in mijn bed lig
met het raam open (dat doe ik soms als het mooi en warm weer is) ik dit geluid hoor.
Daaraan is niet te ontsnappen. Dat ervaar ik als hinderlijk.

Het gekke is dat als ik overdag over de A9 van Alkmaar naar Haarlem rijd, ik overal 100
km/uur moet rijden, behalve als ik langs mijn woonwijk rijd, want daar mag ik 130
km/uur. Dat is 1 verklaring voor het harde geluid. Toen ik pas in mijn huis woonde, was
de snelheidslimiet 100 km/uur. Dat is veranderd. Dat vind ik raar!

Ik woon in de Randstad en dat betekent dat er veel mensen op een kleine ruimte moeten
leven. Dit impliceert dat ik enige hinder ondervind van de aanwezigheid van mensen. Dat
vind ik normaal. Ik leef nu eenmaal niet ergens in een natuurgebied. Bij een wind uit het
Oosten ruik ik de Forbo of een cacaofabriek. Dat is altijd geweest, zo lang ik in
Heemskerk woon. Ik woon al 52 jaar in Heemskerk. Ook ruik ik Tata Steel. Met enige
hinder kan ik leven. Daaraan ben ik gewend. De stank komt en gaat en duurt nooit langer
dan een dag.

Regelmatig komen er vliegtuigen over om te landen op Schiphol. Dan hoor ik vliegtuigen.
Ook rijden er treinen langs mijn woonwijk. Ook die hoor ik. Dit geluid komt en gaat. Het
duurt maar enkele minuten. Het geluid van de de snelweg is een constante ERGERNIS, OP
ELKE DAG VAN HET JAAR!

In dit bericht vestig ik uw aandacht op een persoonlijke ergernis. Toch sta ik hierin niet
alleen. Er wonen enige duizenden mensen in mijn wijk. Ik heb het niet over de aantasting
van de vesting van Amsterdam of de vernietiging van het mooie polderlandschap tussen
Heemskerk en Assendelft of over alle fijnstof en stikstof, maar alleen over het geluid. Dat
is namelijk het ergste.

Ik hoop dat u naar deze geluidsfragmenten zult luisteren en dat u deze in gedachten hebt
als u straks stemt op een variant. En misschien een vreemd idee..... u hoeft niet te
beslissen de A8 en de A9 op elkaar aan te sluiten.

Kunt u er voor zorgen dat ik op een warme zomerdag in de tuin kan zitten en met mijn
slaapkamerraam open kan slapen zonder dat ik voortdurend het geluid van de snelweg
hoor?

Met vriendelijke groet,

Dhr. van Dort



