
Mijn naam is ….., moeder van Syb 9 jaar en Luciemarie 6 jaar,

Alvast dank voor de aandacht die u aan mijn verhaal besteedt.

Ik was 7 en werd ik terug gebracht van 2 weken logeren in Brabant. We reden de 
Velsertunnel uit, toen ik voor het eerst heel hard riep: Bah het stinkt hier! Waarop 
iedereen in de auto antwoorden, het stinkt bij jullie in Beverwijk altijd!
Thuis antwoordde mijn vader: “Dat zijn de Hoogovens, daar heeft jou opa gewerkt, 
aan die geur wen  je wel weer. Later wordt het beter”. Maar ik dacht, later is niet nu!

Eind jaren 90 ik studeerde in Utrecht, want ik wilde weg uit het stinkende IJmond. 
Net daarvoor ontmoette ik een jongen uit Wijk aan Zee. De relatie groeide en ik 
leerde daar veel mensen kennen. Te veel van die mensen hebben nu kanker of zijn 
overleden aan kanker. Waaronder mijn beste vriend, Dave, op 17 augustus 2018.
We kochten in 2010 in Wijk aan Zee een huis en ik ontdekte dat Tata, naast stank nog 
meer te bieden heeft. Grijze, zilveren en zwarte stofdeeltjes die liggen op 
vensterbanken, auto’s, zelfs op dekbedden en hoofdkussens. Ik zie ze daar het best, 
want die zijn wit. We kozen voor witte kozijnen, en we kregen vaak de vraag: Is dat 
nu wel handig, je ziet alles erop. En ik grapte terug, dan zie je ook wat je moet 
schoonmaken. Ondertussen wordt ik er moe van om weer te vragen of het 
schoonmaakbedrijf kan komen en of ze ook de roestpitten uit mijn verse verf kunnen 
krijgen. Gelukkig boden ze zelf aan om de auto’s weer te laten poetsen. De 
schoonmaker vertelde mij dat er mensen na dat hij is geweest vaak de zelfde dag 
weer melden dat alles weer onder de stof ligt. Maar hoe vaak kun je auto’s poetsen 
tot ze kaal zijn gepoetst?...En zou er ook een stofzuiger bestaan die onze longen 
kunnen schoon zuigen?

Op een besloten bijeenkomst van het RIVM stelde ik een vraag. Het antwoord daarop 
blijft in mijn hoofd hangen. Ik vroeg: kan ik veilig de oogst van mijn moestuintje eten? 
De dame antwoordde: Dat zou ik niet doen. Maar hoe zit het dan met alle tuinders in 
Beverwijk en Heemskerk??
Bij de geboorte van Syb kreeg ik een druivenrank van mijn schoonvader, die hij van 
zíjn vader heeft gekregen. Wat zag ik vaak mijn kleintjes stiekem hun mondjes vullen 
met druiven. Ik zie die angstbeelden nu ’s nachts, wanneer ik niet kan slapen van het 
geluid, omdat Tata schroot moeten verplaatsen of een anders irritant geluid moet 
maken. Of ik wordt wakker omdat de wind de vieze stank weer meeneemt onze 
slaapkamers in, omdat de ramen open staan tijdens de warme dagen. Wij slapen 
verder nooit met raam open. Dat kan niet…
Onze kinderen kunnen niet in een gezonde omgeving opgroeien. Mijn vader beloofde 
mij toen dat het beter zou worden, maar kon het niet waarmaken. De provincie 
beloofde ons om Tata aan de wet de houden, maar heeft het niet waar kunnen 
maken. Nu ben ik de volwassene en kan geen later wordt het beter aan mijn kinderen 
verkopen. Mijn kinderen spelen in het speeltuintje in de straat. In een rapport staat 
aangegeven dat nou net precies hier de hoogst gemeten kankerverwekkende stoffen 



en lood liggen…

Ik heb nu toch 3 appelbomen en 1 perenboom gepland, als statement. Er moet nu 
iets gebeuren! Ik wil geen later wordt het beter, ik wil schoon en gezond. Geen 
programma 2020-2050 vage plannen. Duurt te lang. Vertrouwen is op. De 
technologie is er. Tijd genoeg gehad. Er is door ze beloofd, uitgesteld, resultaten 
gemanipuleerd en rechtszaken aangespannen om onder hun verantwoording uit te 
komen. Zelfs tegen hun oud-werknemers die ziek en dood zijn gegaan  aan de 
kankerverwekkende stoffen op hun werkplek. Onze gezondheid staat bij Tata in de 
etalage en verkoopt het op de markt zwaar onder prijs! Ik wil onze gezondheid terug!


