Aan de commissaris van de Koning van Noord-Holland
Geachte meneer, mevrouw,

Bij deze wil ik mijn grote bezorgdheid uiten ten aanzien van de voorgenomen plaatsing van megawindturbines
in mijn directe stedelijke omgeving.

Ik ben woonachtig in Diemen, een relatief kleine en rustige gemeente, maar wel direct grenzend aan
Amsterdam, en toenemend grootstedelijk van karakter.

(Steeds meer hoogbouw en verdichtingsbouw).

Diemen is aan alle kanten omringd door snelwegen.

Diemen is een aanvliegroute naar Schiphol. Afgelopen nacht van 1le op 2e paasdag nota bene hoorde ik
vliegtuigen overvliegen om 4.30!! U leest het goed, om half vijf in de nacht.

Er is een onzalig plan om (met een forse miljoenensubsidie) de grootste biomassacentrale van Nederland op
Diemens grondgebied te plaatsen.

We hebben dus al te maken met een behoorlijke geluids- en fijnstof belasting voor het algemeen belang.
Als klap op de vuurpijl is er nu het nieuwe plan van Amsterdam, Diemen en Weesp om ons hele directe
leefgebied vol te zetten met megawindturbines.

De connectie die ik voel met natuur, met wie en wat ik in wezen bent, wordt zo aangevallen, dat dit wel moet
leiden tot grote ontsporingen, stress, ziekte, depressiviteit.

Er is in mijn omgeving straks nergens een plek meer om tot rust te komen, te ontspannen, mens te zijn,
gewoon het leven in zijn schoonheid en goedheid te ervaren.

De overlast van de megaturbines reikt zo ver dat het hele groenareaal rondom en in Diemen de invloed hiervan
ondergaat. Zie de toelichting hierop in de informatie van Windalarm.

Internationale normen wat betreft de afstand van megaturbines tot bewoond/geleefd gebied worden als het
zo uitkomt genegeerd. Dan zijn we toch nergens meer veilig?

Ook op mijn volkstuin in Driemond zal het dan gedaan zijn met de rust. Al onze jarenlange investeringen in
natuur en omgeving zijn voor niets, de tuin moet worden opgedoekt.

Het wordt een onherbergzame en onleefbare plek, niets meer waard. Terwijl er juist zoveel behoefte is aan een
plek om in het groen te ontspannen, zie onze wachtlijst waarop mensen acht jaar moeten staan voordat ze een
tuin kunnen bemachtigen.

Inspraak in dit proces van plaatsing is een wassen neus.

Want de beslissing die er werkelijk toe doet (nl het toestaan van energieslurpende datacentra in de regio
Diemen/Amsterdam) is al eerder stilletjes en over onze rug genomen.

Als burgers sta je nu voor de voldongen feiten. Wij staan machteloos tegenover de grote belangen, maar het is
ons leefgebied dat wordt geofferd.

De enige keus die ik heb is of ik door de kat of door de hond gebeten word. Het hele grondgebied van de
gemeente Amsterdam en gemeente Diemen is namelijk ongeschikt voor plaatsing van megawindturbines.
Langzamerhand zie ik mijn woonplaats Diemen, en als ik het in groter verband bekijk ons hele land veranderen
in één grote afvalput.

En dat met een college van linkse signatuur in zowel Amsterdam als Diemen, het is voor mij onbegrijpelijk. Er
zijn betere en goedkopere alternatieven zie het manifest van Windalarm. Ook kernenergie is wat mij betreft
een goede optie.

En waarom wordt er niet veel meer op energiebesparing ingezet: het adagium dat 'zomaar' alles kan moet
worden losgelaten: nee, niet alles kan.

Breng ook veel meer onder de aandacht wat de prijs is van wat we doen of laten. Het onbeperkte opslaan van
alles in de ‘cloud’ bv heeft een keerzijde, ik hoor de politiek daar nooit over. Het begrip ‘in the cloud’ is ook al
zo misleidend, nee het is niet in de lucht, maar in één van de datacenters waar ons land mee wordt volgezet.

Politiek, bescherm uw burgers! Kom als dat nodig is op eerder gemaakte afspraken terug.

Met vriendelijke groet,



