Geachte onderhandelaars,

Graag wil ik een schijnbaar klein doch niet onbelangrijk punt inbrengen: PLANT BOMEN WAAR HET
KAN.

Het is helemaal niet nodig daarvoor boerenland te onteigenen om hele bossen aan te planten (mag
van mij ook), maar er is een enorme hoeveelheid ruimte beschikbaar op open onbebouwd terrein
naast snelwegen en provinciale wegen, langs dijken, taluds, spoorlijnen, etc. etc. Genoeg voor vele
duizenden bomen. Meer bomen is heel goed voor de opname van CO2, voor frisse lucht en demping
van hitte.

Het is makkelijk Brazilié te kapittelen over het omhakken van het regenwoud, maar wij in Europa
hebben dit eeuwen geleden al gedaan. Nu tijd om te herstellen waar het kan. Het is makkelijk en
laaghangend fruit.

Zorg ook dat op elk weiland waar koeien grazen ten minste twee bomen staan, zodat de koeien
schaduw hebben in de hitte.

Met vriendelijke groet,

R.J. (Bert) van der Spek



