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Onderwerp: welzijn en omgang met de natuur  
 
Hooggeachte Heer/ Mevrouw, 
 
Ik ben zeer ontstemd, nee ik ben eigenlijk zeer boos! 
Wat schertst mijn verbazing, in “Een Vandaag” werd duidelijk hoe Nederland met vrij levende dieren 
in de natuur omgaat. 
Alsof de mens het alleenrecht heeft om alles maar te schikken en te doden voor zijn éénzijdige 
visie van economisch belang. 
Alles wat de economie schade of een geringe schade toebrengt wordt onmiddellijk met de grond 
gelijk gemaakt, ruimen, hoe kortzichtig en dom kan de mens zijn! 
 
Is Nederland een beschaafd land? 
 
Die vraag heeft mij al jaren bezig gehouden en ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet zo is! 
Wij, in Nederland hebben allang geen oerbossen meer en hebben de roofdieren grotendeels 
verdrongen, maar hebben de mond vol van ontginning van bossen en doden van dieren op andere 
gebieden in de wereld. 
Wij, in Nederland zijn de grootste exporteurs van de vleessector, met alle gevolgen aan welzijn voor 
die dieren, productie, productie, productie, het liefst wereldwijd! 
Wij, in Nederland zijn een zeer dicht bevolkt land op de wereld, met alle gevolgen voor het gebruik 
en verbruik van grondstoffen en de stempel die men verhoudingsgewijs drukt op die wereld. 
Wij in Nederland vervuilen de lucht, zuurstof met allerlei chemische stoffen waaronder kooldioxide 
en kunnen ons niet houden aan de afgesproken milieu eisen wat zeer slecht is voor de natuur, aldus 
voor de gezondheid van de mens, wat onherroepelijk leidt tot grote medische uitgave op lange 
termijn. 
Wij, in Nederland stellen de gasopbrengsten boven de veiligheid van mensen, het is alsof je in een 
boom op een tak zit en die jezelf doorzaagt. 
Alles, wat er met de ondergrond gebeurt, heeft gevolgen voor de waterhuishouding wat onmisbaar is 
voor goed drinkwater, de bovengrond voor flora en fauna, dier en milieu, kortom dan heb ik het nog 
niet over aardbevingen en verschuivingen op lange termijn, daarom is schaliegas ook zo slecht, laten 
wij zuinig zijn op ons landelijk gebied en de natuur. 
 
Daarom kan Groen Links niet voor groen zijn, want meer mensen betekent meer huizen, meer 
bebouwing, meer wegen, meer werk, et cetera, de verstedelijking van Nederland met alle gevolgen 
voor de natuur. 
 
Het is alleen maar meer, meer, meer in alles, oneindige groei, het groei-syndroom van de gehele 
landelijke politiek en daarin loopt jammer genoeg onze premier voorop. 
Het kan ook niet anders zijn dan onze grootste landelijke partij, de VVD, die zo schromelijk te kort 
schiet in zijn visie op lange termijn. 



Wat goed is voor een land, de natuur en de maatschappij op lange termijn, daar hebben zij niet diep 
genoeg over nagedacht, meer, grootst, best, maar waarin? 

Zij leven in een droom, op een berg geld waar geen natuur meer aanwezig is maar, zijn ze 
dan gelukkig? 
Nee, maar daar komen ze pas op latere leeftijd achter en vertrekken gepensioneerd naar andere 
oorden, terug naar de natuur in het buitenland en laten de puinhopen achter voor mensen die 
noodzakelijk of niet noodzakelijk zijn gebleven. 
Helaas, zijn er in Nederland geen politieke partijen met een duidelijke visie op behoud wat goed is, zij 
opereren met een te éénzijdig belang en korte termijn gericht vooral niet op lange termijn. 
Zij regeren vooral met de grootheidswaan mee en op incidenten politiek. 
 
Maar, het is het zoeken naar een goede evenwichtige balans, qua vierkante meter land, water, 
bevolkingsdichtheid en de natuur die zorgt voor een goede samenleving en maatschappij, en die is 
mijns inziens totaal doorgeschoten door het groei-syndroom. 
Maar, ik zal u uit u droom helpen, er bestaat geen oneindige groei, gelukkig wel een oneindige 
evolutie. Kortom, wat ik kenbaar wil maken is, heb respect voor andere dieren in de natuur en leef in 
goede harmonie met ze ook al zijn het geen mensen. 
 
Het onnodig afslachten van zwanen omdat ze geen grenzen kennen, omdat zij tijdelijk een paar 
winterse maanden op een weiland vertoeven waarvan de boer eigenaar is, daar heeft de zwaan 
geen enkele notie van. 
 
Als de ene mens de ander schade toebrengt dan dood je ze toch ook niet, het schrijnende is na 
enkele winterse maanden begeeft de zwaan zich gewoon weer in het water en heeft de boer er 
geen last meer van! 

Ook de barbaarse manier waarop deze dieren aan hun eind komen is stuitend om te zien. 
Deze jagers hebben een verwrongen geest, totaal geen respect voor enig ander leven op de 
wereld, ze missen iets in hun hersenfuncties, waaronder emotie, empathie, gevoel voor moraliteit, 
ethiek en esthetica en horen eigenlijk in een psychiatrische inrichting te worden verzorgd. 
 
Natuurlijk zou je kunnen zeggen overdaad schaadt, maar dat zegt ook iets over de overbevolking op 
de wereld die naar 7 miljard gaat, met alle gevolgen voor de natuur die steeds meer beperkt wordt in 
zijn grenzen en verdwijnt. 
Ook al zou er schade zijn dan zou de overheid de boer toch kunnen vergoeden via de geïnde 
belastinggelden! 
Want alles wat leeft, geniet intens en bloeit op van de natuur, wat goed is voor de gezondheid voor 
dier & mens zowel op de korte als lange termijn. 
Dat is meer waard dan de schade die een eigenaar of boer leidt voor enkele maanden. 
 
Het wrange van de barbaarse daad is, dat er eigenlijk geen echte schade is omdat het bemesting is 
voor het weiland, gratis en voor niets waar de boer in de zomermaanden de vrucht van plukt. 
Ik kan mij herinneren, dat vroeger de militaire defensie een oefening hield en soms weilanden 
moesten doorkruizen, de veroorzaakte schade werd dan door de overheid vergoed. 
Ik denk, dat elk weldenkend mens, de boer best wil ondersteunen en daar geen bezwaar tegen 
maakt, want er wordt al genoeg geld verspild aan grootheidswaanzin en oneindige groei. 
 
Waarom is de bijenstand afgenomen, door ingrijpen van de mens, die zijn eigen milieu vervuild en 
door schaalvergroting, kortom een verlengstuk voor denkbeeldige oneindige groei, kortom het groei-
syndroom, de totale misvatting van alles wat groter is, is beter! 
 



Ganzen worden vergast, alles in het belang voor de oneindige groei van de binnenlandse economie, 
wat onherroepelijk leidt tot schade in de gehele keten voor andere dieren en voor flora en fauna in 
andere gebieden op de wereld. 
Elk ingrijpen heeft gigantische gevolgen voor de rest van de natuur in deze wereld. 
 
Ik ben een voorstander voor Kleinschaligheid, want door kleinschaligheid verkrijgt men meer 
diversiteit in landschap en inrichting, alles in balans dat is beter voor natuur, mens, maatschappij, 
werkgelegenheid en milieu. 
Hierbij, is het helemaal niet erg dat een kleinschalige boer een redelijke prijs krijgt voor de melk die 
ze produceren, want ze behoren een goed en redelijk inkomen te verdienen. 
Maar, wat er nu gebeurt, is de verkeerde ontwikkeling, dat te wijten is aan schaalvergroting, het 
groei- syndroom op aangeven van de gehele politiek, grootheidswaanzin, het is een ratrace op 
wereldniveau en Europa gaat voorop. 
 
Het is dan ook diep en diep triest om te zien dat provincie Noord-Holland zo’n kortzichtige beslissing 
heeft genomen. 
 
 Ik wil u vragen om het afslachten van zwanen weer in te trekken en beschaafd om te gaan met 
dieren in de natuur, want zonder natuur, flora en fauna heeft de mens geen bestaansrecht en graaft 
het zijn eigen graf. 
Bekijk het allesomvattend en op lange termijn en denk aan de toekomst voor uw kinderen en niet 
kortzichtig om te doden en te ruimen waar de mens last van heeft! 
 
Ik zal u willen meegeven, dat een beschaving van een volk in een land dient te worden afgemeten 
aan hoe het omgaat met zijn andere soortgenoten, flora en fauna, aldus de natuur in zijn geheel. 
 
Hoogachtend, 
 
Ontevreden burger 
 
C.M.Golsteijn 
Uitvinder 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
   
 
 
 
 


