Inspreken rotonde 10-9-2019
Goedenavond.
EERST BETALEN!

Toen we laatst met enkele gelanders de Houtse Heuvel aan het opknappen waren vonden we op de
uiterste noord punt bij de aansluiting Hespelaar/Stelvenseweg een oude koker in de grond.

De kaker bevatte een document met een verslag van Stan de Draaiboomman, Stan was vele decennia
werkzaam geweest om de draaiboom op de gelijknamige locatie aan de Houtse Heuvel te bedienen.

Stan zag op een dag twee personages naderen vanaf de Steelhovenseweg, die naam had de
Stelvenseweg toen nog, volgens Buiks van de Heemkundekring is de Stelvenseweg in de geschiedenis
3 keer door verbastering van naam gewijzigd, kande nagaan hoe oud die weg is.

Bij benadering bleek het om de burgemeester en adjudant van Oosterhout te gaan.

Stan groet de burgemeester en vraagt; wel wel burgemeester, hoog bezoek waar gaat de reis
naartoe als ik vragen mag?

Nou dat 2al ik je vertellen Stan, ik ben hier nieuw en wil graag kennis maken met Den Hout dus ik ga
een pilsje drinken op het terras van C.Z.L.

C.Z.L burgemeester?? die kennen we hier niet. Oh jawel hoor Stan, C.Z.L staat voor “ het Cafe Zonder
Linden”.

Ohhbhja, prima burgemeester maar,,,,,,Eerst betalen....anders mag je er niet langs.
Das mootie boel Stan, hoe bedenken jullie hier op Den Hout zoiets?

Nou burgemeester dat is een lang verhaal dat terug gaat tot in de préhistorie volgens Buiks,,,, maar ik
zal proberen het binnen 5 minuten te houden want ik wil geen ruzie met de voorzitter.

U staat hier nu precies op een drukke historische,, belangrijke handelsroute van b.v Antwerpen naar
Utrecht, het was de poort van Brabant naar Holland en de enige route van Parijs naar Londen toen
Engeland nog bij het vaste land hoorde,,,, volgens Buiks.

Aangezien Houtenaren slimmer zijn dan de rest spinde het hele dorp garen bij het feit dat we op een
drukke handelsroute lagen, in het jaar 1681 hebben we de draaiboom geplaatst om tol te heffen en
de economie floreerde zo goed dat we rond 1800 eigen stadsrechten hebben aangevraagd... Maar
nu,,,, EERST BETALEN!

Zozo adjudant, hoor je dat] die Houtenaren dachten 350 jaar geleden al aan tol heffen, noteer dat
man want dat is een goed idee, wij gaan dat in Oosterhout in 2020 ook voorstellen op de Weststad
weg en de Bovenste weg, en dat noemen we dan visie!

Maar burgemeester nu ik u hier tach tref, het volgende; ik vrees voor mijn werkgelegenheid, er zijn
geruchten dat men onze eeuwenoude Steelhovenseweg wil gaan afsluiten, en daarmee een abrupt
einde maakt aan eeuwenoude doorgaande structuren in het landschap, dergelijk cultuurbarbaren
laten we toch niet hun gang gaan neem ik aan?



