
Mijne Heren en Dames 

  

Mijn naam is Kees Megens,   25-10-1952 

Wonend aan de Herbergier 24 Oss  Wijk Ussen. 

Wij zijn ten einde raad!   

We zijn nu al 5 jaar bezig met de gemeente om bij ons aan de achterkant  Herbergier 24 bomen te 

laten kappen en dit om deze reden. 

1=Wij geen fatsoenlijk daglicht binnen krijgen(al heel vroeg in de avond met lamplicht aan zitten) 

Ook heeft het geen zin om zonnepanelen aan te schaffen! 

Daar over hoge kosten gaan maken op zonnepanelen als er geen zon bij kan!!!!! 

 En wij ons zeer opgesloten voelen,beklemmend,beangstigend dat er bomen om waaien wat in het 

verleden ook is gebeurd bij de buren,en als dat gebeurd raken de bomen zeker ons huis dit omdat 

de bomen zo wel 20 meter hoog zijn!!  

2=Wij overlast hebben van vallende bladeren en dus onveilige situaties veroorzaken,uitglijden en 

de dakgoten steeds verstopt raken enz.enz. 

3=En dat wij over de hele middag geen zon in onze achtertuin hebben ,zeer erg is dat zeker omdat 

ik met de ziekte Fibromialgie van doen heb,dat is een soort reuma en dus zonlicht zeer welkom is! 

Wij hebben allerlei stappen ondernomen om dit tot stand te laten komen. 

Bij de wijkagent gevraagd waar wij met ons probleem terecht konden. 

Wij hebben zijn advies opgevolgd,en de desbetreffende ambtenaar proberen te bereiken en ja 

uiteindelijk met desbetreffende ambtenaar in contact gekomen. 

Deze zijn uiteindelijk komen kijken en NIETS kon,bomen waren gezond vertelde zij! 

Er was dus GEEN begrip over de problemen waar wij mee zitten. 

En dit hebben wij toen ook 

 keer op keer aangegeven waar wij mee zitten (overlast bomen,geen daglicht 

binnen,bladeren,zonlicht, woongenot).Jullie stimuleren ons om als oudere langer zelfstandig te 

wonen!!............) 

MAAR tot onze grote verbazing kwam er een uitnodiging op 10-10-2017 om naar een 

inspraakavond te komen op het gemeentehuis. 

Deze werd begeleid door twee ambtenaren, 

 dat gesprek dat hun met onze buurt had plaats gevonden( is toch jammer dat het niet is 

opgenomen) vertelde ze dat 

 het idee wat wij hadden voorgesteld geweldig was, bomen kappen en er KNOTWILGEN voor terug 

plaatsen. 

Deze ambtenaren zouden de vergunningen regelen en dan zou alles goed komen,zo hebben zij ons 

BELOOFD,dus wij tevreden naar huis toe. 

MAAR niets is minder waar,er gebeurde  weer helemaal niets!! 

En nog maar weeeeeerrrr eens contact opgenomen met de betreffende ambtenaar. 

En ja zij kwamen kijken met 3 man sterk!! 

Die alleen maar commentaar hadden over hoe de bewoners het zogenaamd aan het verslonzen 

waren. 

Dit wetende dat er 37 jaar door deze gemeente niets is gedaan aan de bomen en struiken!!! 

En nu hebben zij al de laag groeiende struiken gesnoeid en wel tot de grond toe. 



Maar de bomen waar het ons om gaat die staan er nog steeds!!!! 

Het is nu bij ons achter een grote puinhoop,want ze hebben met een kraan alles( ja hoe zal ik het 

omschrijven) weg gehaald en dus ook zeer veel struiken KAPOT gereden JAMMER. 

En wat de bomen betreft denk ik dat er grote fouten gemaakt zijn als je op de advies tekening 

kijkt.... zijn er bomen verdwenen die nog op de tekening staan. 

Hopend op positief resultaat en voor ons een fijn woongenot!!! 

  

P.S.kom A.U.B. eens bij ons binnen kijken en ook achter op de plaats, dan snappen jullie het 

misschien hoe het er voor staat!!!! En hoe wij ons nu voelen!!!! 

Ook worden ouderen gestimuleerd om vooral lang zelfstandig te wonen,maar dan zal de andere 

partij zich toch beter moeten opstellen,dus doe er A.U.B.iets aan.......!!!! 


