Too big, too much, too fast!

Als trotse bewoner van het mooie Maasland en van Oss, wil ik graag mijn ernstige zorgen en die van
mijn kinderen en kleinkinderen met jullie delen.

De kracht van onze werkstad Oss ligt anno 2021 in de groene leefbare woonwijken en het groene
buitengebied met zijn prachtige kernen. Dat zijn mijns inziens de belangrijkste redenen om als
wereldburger voor het Maasland en Oss te kiezen. Van de noodzaak van een duurzaam leven en een
energietransitie ben ik mij ten volle van bewust. De discussies hierover moeten samen worden
gevoerd! De keuzes hiervoor gemaakt. In deze fase zitten we nu. Als inwoner van de wijk Mikkeldonk
ben ik erg geschrokken van de plannen van de Duurzame polder. Too big, too much, too fast. Als die
plannen zo worden doorgevoerd, zullen inwoners wegtrekken uit de buitenwijken en de dorpen of
niet meer voor Oss gaan kiezen als groene woonstad. Een stad omsloten door slechts
bedrijventerreinen! In Oss noord/west: de hoogspanningsmasten en leidingen, die door de polder
Oss noord/west binnen komen. Megastallen, de bio industrie in de polder. De nieuwe rondweg in
Oss noord, die de rust van de woonwijken en het noordelijk buitengebied gaan verstoren. Een
grotere toename van fijnstof. Dan daar bovenop gigantische metalen torens met immense wieken.
Met trillingen en geluidsoverlast tot gevolg. Nog meer gezondheidsschade voor mens en dier. Too
big, too much! Bovendien too fast: bij ons in de wijk Mikkeldonk is er tot nu toe geen/onvoldoende
aandacht geweest voor de mogelijk grootse veranderingen in ons woon-, wandel-, fiets-, recreatie-,
natuurgebied! Waar blijft die participatie voor voldoende draagvlak voor deze metalen kolossen in
onze achtertuin?

De kracht van Oss, de groene woonwijken en het groene buitengebied versterken. De polder
vergroenen, door delen van de polder terug te geven aan de natuur. Kijk naar het Ossermeer. De
oeveraanpassingen van de wetering. De Hemelrijkse waard. De meanderende Maas. Hierdoor willen
mensen in Oss wonen en recreéren. De krachten van Oss, de omgeving, de dorpen en de stad
versterken. Geen immense windmolens in onze voor en achtertuinen maar miljoenen bomen. Zo
schep je een duurzame polder, een aantrekkelijk leefgebied voor mens en dier. Een polder waar
inwoners en toeristen graag komen, gelukkig kunnen zijn. Windmolens zet je op plaatsen neer waar
wel voldoende ruimte is. Niet in het dichtbevolkte Maasland. Groot Oss is te klein voor zoveel te
grote windmolens. Wij kiezen er niet voor om te gaan wonen op een groot bedrijventerrein. Laten
we ons bezinnen voordat we grote fouten maken. Het plan voor de windmolens in de Osse polder:
too fast, too much, too big!
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