Geachte raad,

Afgelopen week hebben wij kennis genomen van het feit dat er wéér een vergadering plaats
zal vinden over de woonwagenstandplaatsen in de gemeente Overbetuwe. Weer een
vergadering die waarschijnlijk niets oplevert.

In hoeverre wordt het nu eindelijk eens duidelijk waar en wanneer er standplaatsen ter
beschikking komen voor onze familie?

We zijn inmiddels 3 jaar verder en zijn nog steeds geen enkele stap verder tot duidelijkheid
over ons leven.

Want daar gaat het nu om. Ons leven.

Het staat nu al sinds het eerste moment van het horen van het stoppen van het uitsterfbeleid
aardig stil.

Op de plek waar we nu wonen kunnen we niet verder. Want, kunnen we nieuw laminaat
leggen? Kunnen we de muren een ander kleurtje geven? Kunnen we andere meubels kopen?
Of gaat dit allemaal niet omdat we ieder moment zouden kunnen verhuizen en is het dan
weggegooid geld wat we hebben gedaan? Of blijven we hier nog 5 jaar omdat de gemeente
ons in de kou laat staan?

Er médet nu écht duidelijkheid komen. Je kunt mensen niet jaren lang aan het lijntje houden.
Opvanglocaties voor vluchtelingen schieten met bosjes uit de grond. Aannemers bouwen
wijken tegelijk welke binnen een half jaar klaar zijn om opgeleverd te worden. In sommige
gemeenten zijn er wijken waar mensen uit de Molukse of Marokkaanse gemeenschap
voorrang hebben op een woning omdat ze dit kunnen aantonen vanuit hun cultuur en afkomst.
Maar wij? Wij worden afgescheept met een vergadering hier, een onderzoek daar. Alles hangt
af van buurtbewoners die er op tegen zijn dat er een woonwagenkamp komt. Alles hangt af
van een kostenplaatje dat jullie blijkbaar niet kunnen ophoesten. Alles hangt aan leugens,
want een woonwagen is niet zoals een huis, er moet onderhoud aan gebeuren, en dat is
volgens jullie duur.

Hebben jullie goede research gedaan, naar oplossingen in andere gemeenten? Neem
bijvoorbeeld het grote woonwagenkamp in Teersdijk, Nijmegen. Wat ze daar hebben
neergezet kost wel degelijk minder geld aan onderhoud. Is dit dan geen optie? Wij zien de
opties wél, jullie houden deze opties af. Want naar mijn inziens, hadden er al lang concrete
stappen gezet kunnen worden.

De rechter heeft niet voor niks bepaald dat de woonwagencultuur op Nederlands erfgoedlijst
hoort te staan.

Je kunt mensen niet in het ongewisse laten en ze koeien met goude horens beloven. Vooral
niet wanneer het gaat om hun leven en woongenot.

Want geen enkele woonwagenbewoner wordt gelukkig in een huis.

Net zoals dat jullie misschien nooit gelukkig zullen zijn in een woonwagen.

Telkens als we wéér horen dat er dingen worden verschoven, onderzoeken op de lange baan
worden gezet, elke keer dat er datums worden gegeven voor duidelijke besluiten en elke keer
dat we wéér horen dat het is uitgesteld, voelt als een teleurstelling. Meerdere malen hebben
we al vernomen dat, op plekken waar wij wel willen wonen, er buurtbewoners zijn die
volgens jullie tegen het aanleggen van standplaatsen zijn. Is dit niet gewoon een vorm van
discriminatie? Is de gemeente nu juist niet diegene die moet zeggen dat ze niks met die
buurtbewoners te maken hebben? Is de gemeente nu niet de aangewezen persoon om hier
korte mette mee te maken? Zijn deze buurtbewoners zelf niet te bevooroordelend?



Ik ben van mening dat jullie diegene zijn die hier wat aan moeten veranderen.

Knopen moeten doorhakken en op moeten houden met de woonwagenbewoners aan het lijntje
te houden. Want ook wij hebben recht op een gelukkig leven op een plek waar we ons thuis
voelen, waar we zijn opgegroeid en waar onze cultuur ligt.

Alles hangt af van woningbouwecorporaties en buitenstaanders. Dit zou zo niet mogen zijn.
Jullie hebben zelf potjes genoeg om de kosten hier voor te dekken.

In andere gemeenten zijn er wel concrete plannen. Die zouden er hier na 3 jaar ook wel eens
moeten zijn? Of is het onwil?

Wij willen duidelijkheid!

Met vriendelijke groet,



