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Betreft: Nieuwe bestemming oude klooster  

 12 februari 2019 

Hallo buren van het mooie dorp , 

Graag willen wij, Erica en André Zielhuis, ons aan u voorstellen als nieuwe inwoners van  Wij zijn op 1 
februari vanuit Almelo verhuisd naar het pand aan Misschien heeft u ons al zien klussen: we 
hebben onze woning een likje verf gegeven en er een nieuwe vloer ingelegd. Het voelt al echt een beetje als thuis. 
We gaan hier niet alleen wonen, maar ook werken als beheerdersechtpaar. Via deze brief willen we graag iets meer 
vertellen over onszelf en over het werk dat wij hier gaan doen. 

Even voorstellen ... 

Ik ben Erica Zie/huis, 57 jaar en al 30 jaar getrouwd met André. Ik ben 
maatschappelijk werker en psychosociaal therapeut en heb voor verschillende 
organisaties gewerkt.  is voor mij een bekende plek! In 1977 en 1978 
heb ik stage gelopen en gewoond in dit prachtige pand, dat toen nog 

 heette. Dus het is heel bijzonder om hier weer terug te zijn. Ik 
vind dit dorp een prachtige plek om te wonen en heb al genoten van de 
wandelingen in dit gebied. 

Ik ben Andre Zie/huis, 57 jaar en heb als arts 25 jaar in de medische 
advisering gewerkt, o.a. voor sociale verzekeringen en gemeenten. Nu mag ik 
beheerder zijn van dit prachtige pand. Een hele verandering! Ik ben 
enthousiast dat ik dit prachtige historische pand weer mag helpen opknappen 
en een thuis kan laten worden. Erica en ik hebben zelf ook drie volwassen 
kinderen, die niet meer thuis wonen. 

Over het project 

Het pand waarin we wonen, is al meer dan 40 jaar een opvang geweest voor mensen met een persoonlijke nood, die 
een tijdje beschermd wonen en behandeling nodig hebben. We hebben gehoord dat het pand jarenlang onderdeel is 
geweest van de dorpsgemeenschap en dat er in het algemeen goede contacten zijn geweest tussen de bewoners, 
het personeel en het dorp. Verschillende instellingen hebben hier gewerkt totdat in 2014 de laatste werkers uit het 
pand vertrokken. Daarna is het een tijd niet benut geweest. 

Dit jaar willen we weer mensen op gaan vangen in het pand. Dit doen we vanuit de  een 
zorgorganisatie in Noord- en Oost-Nederland met projecten en hulpverlening aan kwetsbare mensen. Het pand 
wordt een beschermde woonplek voor vrouwen die behandeling en begeleiding nodig hebben. De vrouwen hebben 
verschillende achtergronden en verschillende hulpvragen waar ze aan werken. 
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Samen met een team zorgprofessionals van  zullen we deze vróuwen ondersteunen en begeleiden, zodat ze 
uiteindelijk zelfstandig een nieuw bestaan op kunnen bouwen. Naar verwachting zullen de eerste bewoners per 1 
april arriveren. 

Het project wordt opgezet in afstemming met de gemeente Raalte.  werkt nauw met hen samen om alle 
aspecten van de nieuwe bewoning in goede banen te leiden. Als u vragen heeft aan de gemeente, kunt u contact 
opnemen met de gemeente via info@raalte.nl of 0572 34 77 99 

Samenwerking met het dorp 

De opvang staat middenin het dorp en we zouden het prachtig vinden als het weer onderdeel mag zijn van de 
dorpsgemeenschap. Als beheerders zullen we hier een belangrijke bijdrage aan leveren. U zult ons op straat tegen 
komen, in de supermarkt, bij de kapper, de sportaccomodatie etc. We maken graag een praatje en vertellen graag 
over ons werk. Er zijn ook een aantal dingen die u voor ons zou kunnen doen, als u dat leuk vindt: 

We willen regelmatig overleggen met buurtbewoners. Ons idee is om met een groepje buurtbewoners 1 
keer per 6 weken bij elkaar komen om te bespreken hoe het gaat. Zo kunnen we eventuele knelpunten tijdig 
samen opvangen. 
We zoeken ook vrijwilligers die ons willen helpen om de vrouwen te ondersteunen. Naast de professionele 
behandelaars en begeleiders van , zoeken we vrijwilligers die in de middag- en/of avonduren met de 
vrouwen willen optrekken: samen een kop koffie drinken, een creatieve workshop geven, wandelen, samen 
de tuin onderhouden, maar ook gewoon om contact te hebben als de ene dorpsbewoner naast de andere. 
Heeft u nog wat gezellige spulletjes staan? Om het wat huiselijker te maken zijn we op zoek naar leuke 
spulletjes om de kamers van de bewoners wat persoonlijker in te richten. Wij denken hierbij aan fotolijstjes, 
schilderijtjes, bloempotjes, kleine meubels etc. Wij zijn ook op zoek naar dameskleding (voor bewoners die 
vrijwel niets hebben) en naar goede damesfietsen. 

Als u graag iets voor ons wilt betekenen, mee wilt denken, of gewoon wilt kennis maken of meer informatie wilt, dan 
horen we dat graag. Kom gerust bij ons langs voor een kop koffie. Wij horen ook graag van u op welke manieren wij 
zelf actief kunnen bijdragen aan het dorpsleven. We hopen op een fijne tijd en ontmoeten u graag! 

Hartelijke groet, Ook namens  

André en Erica Zielhuis 
Met vriendelijke groet, - Directeur-Bestuurder  - 


