Goede middag onze burgervader en raadsleden,

Als een moslim ben ik echt verbijsterd over gruwelijke moord in Frankrijk. Ik heb geen woorden
om wat te zeggen.

In Koran sure maide 32 zegt volgende: "Als je willens en wetens iemand vermoord, dan ben je
moordenaar van mensheid."

De mensen die gruwelijke daden begaan zeggen ze in de naam van GOD hebben gedaan. Maar
echter helemaal niet waar. Een echte moslim kan geen mensen vermoorden. De belangrijkste
taak van moslim is, laten leven, niet doden dus.

Bij deze als een medeburger van gemeente Raalte keur ik de onthoofding in Parijs af.

Met vr gr,



