Beste heer Dadema,



Heeft u misschien ook het programma de boerenrepubliek op NPO 2 gezien. Hierin
kwam duidelijk naar voren dat intensieve veehouderij niet meer past binnen onze
samenleving. Intensieve veehouderij komt ten goede voor de voedselvoorziening
voor burgers in het buitenland. Maar is belastend voor de volksgezondheid van ons
Nederlanders. Onvoorstelbaar dus dat zodanig vergund en goedgekeurd is!

Oud minister Laurens Jan Brinkhorst geeft dan ook toe in het interview dat het echt
moet gaan veranderen, dat intensieve veehouderij niet past binnen onze
samenleving. Het is niet goed voor welzijn van mens en dier.

Als ik dit dan reflecteer met onze huidige situatie in ons conflict met onze naaste
buren . Wat eigenlijk zoals we kunnen stellen is
veroorzaakt door het door de gemeente toestaan van een onverantwoordelijk
besluit.

Het bedrijf past niet in het huidige bestemming waarbij veel nieuwe natuur en
recreatie wordt aangeboden. Neem nu de camping, een grote populatie mensen
komt daarbij een. Zij worden ook geconfronteerd met gevaarlijke situaties als
fijnstof, stankoverlast en verkeershinder van grote vervoersmiddelen op een
kwetsbare klinkerweg die niet bestemd is zulke grote werktuigen.

Ik wil u dan ook graag een beeld schetsen hoe deze situatie al 12 jaar een aantasting
is op ons woongenot en geluk.

Elke dag als moeder ben ik doodsbang niet alleen voor onze gezondheid, maar ook
dat een van onze kinderen het noodlottig slachtoffer is van vele grote
vervoersmiddelen die langs ons huis denderen met forse snelheid. De meeste
voertuigen zijn bestemd voor het bedrijf van onze buurman, die meerdere malen
heen en weer rijden langs ons huis. Omdat onze buurman maar een weegbrug heeft
voor beide bedrijven.

Daarnaast wordt mijn woongenot aangetast door onvriendelijk en onbeschoft
gedrag van onze buren. Ik zal u een voorbeeld geven. Ik zit heerlijk in de tuin met
mijn kinderen. Rijd de buurvrouw langs in haar tractor en steekt dan haar
middelvinger op, terwijl ik helemaal geen aandacht aan haar schenk. Mijn kleine
kinderen zien dit gedrag ook en vragen zich af waarom de buurvrouw zo doet. Ik
vind het alleen al een inbreuk op onze privacy maar daarnaast worden ook onze
kinderen door hun bloot gesteld aan agressie.

En zo kan ik nog wel meer situatie schetsen, de sfeer wordt steeds slechter en ben
dan ook altijd bang dat de bom barst.

Waarom verschuilt u zich al jaren en neemt u niet u verantwoordelijk als
burgemeester om de situatie tot een einde te brengen en te erkennen dat de

gemeente verantwoordelijk is voor deze aantasting van het leefgebied.

U bent er toch voor alle burgers? Help ons dan!



Met vriendelijke groet

Verstuurd vanaf mijn iPhone



