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Op zaterdag 19-1-2019 ben ik langs geweest op Cornelis Suyslaan 61 waar ook de buren bij aanwezig 
waren. 
De problemen met tijdelijke bewoning van Polen is een probleem wat al 8 jaar gaande is. Hierbij mijn 
verhaal en vragen naar de raad toe. 
 
Beter voor Rijswijk is al langere tijd op de hoogte van de problematiek rondom detacheringsbureaus 
die huizen opkopen en deze letterlijk volstoppen met hun eigen personeel die veelal overlast 
veroorzaken naar buren en omwonenden toe. Zie bijvoorbeeld de eerdere problemen aan de Huis te 
Landelaan , Sparrelaan en de Colijnlaan . 
Nu ook de Cornelis Suyslaan en de Wijnandt van Elstraat. Deze mensen worden al jaren lang 
geteisterd door terreur van oost-europeanen . 
 
In het begin probeerde deze mensen het in vrede en harmonie op te lossen , maar toen begon het 
terreur pas. 
 
- Afval wordt naar beneden in de tuin gegooid : blikken bier, peuken, zakjes cocaïne is een fractie van 
wat er wekelijks ligt. 
 
- Auto`s worden bekrast en banden worden lek gestoken. 
 
- Dagelijks wordt er op de deuren en ramen gebonkt om te vragen of zij de toegangsdeur open 
kunnen doen van het portiek. 
 
De mensen zijn bang in hun eigen woning en hun woongenot wordt compleet ontnomen. 
Ook is er een maandelijkse doorstroom van nieuwe bewoners en iedereen heeft ook een 
toegangssleutel van het portiek wat de andere bewoners ook een onveilig gevoel geeft. 
Buiten het feit dat er gemiddeld 6 tot 8 personen in 1 woning leven, een mini Polenhotel. 
 
Doordeweeks begint iedere ochtend om 05.00 uur de overlast; 
Bedden worden ingeklapt daarna wordt er luidruchtig op balkon een sigaret gerookt en geblowd . 
Hierna vertrekken zij luidruchtig door het portiek naar hun werk. 
Om reeds 16.00 uur komen deze mensen thuis dan wordt er geschreeuwd ,gestampt ,de muziek 
wordt aangezet en met de nodige drank en drugs is de avond weer begonnen. 
Zo ziet de week eruit van deze mensen . 
Om nog maar te zwijgen over het weekend die vrijdag begint en zondagavond eindigt . 
Met drank, drugs, brakende mensen beneden in het portiek ,urinerende mensen aan de straat enz. 
enz. 
 
Uiteraard willen deze mensen dit op de juiste manier oplossen . 
En zij begonnen bij de bron ; van Voorneputten , maar kregen geen gewenst resultaat ,omdat zij 
gewoon compleet genegeerd worden. 
Ook hebben zij meerdere malen contact gehad met hun huidige VVE beheerder, maar dit heeft tot 
nul resultaat geleid . 
Hierna zijn deze mensen naar gemeente gestapt waar zij van het beruchte kastje naar de muur 
werden gestuurd. 
Hierna naar de wijkagent , maar er komt maar geen oplossing. 
De mensen zijn de wanhoop nabij en weten niet meer wat ze moeten doen. 
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Vorige week zaterdag 12-1-19 is het hier opnieuw geëscaleerd. 
De bewoners hebben toen de politie moeten bellen en er zijn zelfs een aantal mensen gearresteerd. 
Nadat de politie was vertrokken kwamen er ineens diverse mannen spullen uit het huis halen en ook 
verdwenen er diverse spullen in de ondergrondse containers. 
Vorig jaar is het ook compleet geëscaleerd waar zelfs een vuurwapen bij af is gegaan. 
 
Daarom heeft Beter voor Rijswijk de volgende vragen. 
 
- Is de gemeente ervan op de hoogte wat hier al langere tijd gaande is? 
 
- Is de gemeente ervan op de hoogte hoeveel woningen van Voorneputten in bezit heeft? 
 
- Waarom worden deze mensen zo aan hun lot overgelaten en komt er geen reikende hand van 
politie en/of gemeente? 
 
- Wat is de gemeente voor nu van plan om op korte termijn te doen voor deze mensen ? 
 
- Kan er een stop worden gezet op deze mini Polen hotels ? 
 
Beter voor Rijswijk zou graag antwoorden op deze vragen willen hebben en een oplossing. 
Dit alles heeft lang genoeg geduurd. 
 
Mark Beij. 
Fractiemedewerker 
Beter voor Rijswijk 

 

 
 


