
Mijn naam is Marlies Cuppen en ik sta hier namens mijn drie collega’s, 50 
vrijwilligers en de 1000 kinderen die jaarlijks naar Don Bosco komen. Ik heb u 
een brief geschreven omdat we het financieel moeilijk hebben. we bieden 
dagelijks opvang aan kinderen uit de buurt, met en zonder beperking, en aan 
kinderen van het azc. Bij Don Bosco kunnen ze onbezorgd spelen, terwijl ze iets 
leren en nieuwe vriendjes maken. Don Bosco is niet zomaar een gebouw met 
leuke medewerkers, het is een visie, een manier van pedagogisch werken die 
200 jaar geleden startte in Turijn en inmiddels over de hele wereld wordt 
nageleefd op scholen, op scouting en in oratoria.

We bieden plek aan 50 verschillende vrijwilligers, ieder met hun eigen verhaal. 
Bij ons kunnen ze hun talent ontwikkelen; wil iemand leraar worden, kan hij in 
zijn tussenjaar bij ons oefenen door pianolessen te geven. Wil iemand ervaring 
opdoen met kinderen met moeilijk gedrag, mogen zij helpen bij de opvang. Het 
mooie aan ons team is dat zeker de helft van de vrijwilligers als kind deelnemer 
was en is uitgegroeid tot vrijwilliger. De vrijwilligers zijn onze redding, want met 
z’n tweetjes zouden we dit werk nooit kunnen uitvoeren. 

Afgelopen maand deden 480 verschillende kinderen mee aan ons Vakantiebos, 
waarvan de helft uit Rijswijk. Zij waren goed voor 2109 bezoeken. Onder hen 
velen die niet op vakantie kunnen door geldproblemen, problematische 
thuissituaties of een beperking. 

Ons werk wordt gefinancierd door verschillende fondsen die ons werk 
projectmatig steunen, het verhuren aan sportverenigingen en muziekgroepen 
en bijdragen van de gemeenten Rijswijk en Den Haag. Voorbeelden van 
projecten zijn Kids 4 Society, waarin kinderen kennismaken met 
vrijwilligerswerk en Ontmoeten & Beleven, waar kinderen met en zonder 
beperking samen spelen.

Ik krijg veel terug van ouders dat Don Bosco een belangrijke rol in het leven van 
hun gezin speelt. Kinderen die worden gepest, buitengesloten, onzeker zijn, 
zich anders gedragen of lijden onder een vechtscheiding, kunnen op Don Bosco 
even zorgeloos zijn. Ze maken nieuwe vriendjes, vergeten de problemen van 
thuis en krijgen de aandacht die ze nodig hebben. Dat is ook de visie van Don 
Bosco: elk kind is uniek en heeft een andere behoefte. De stralende gezichtjes 
die wij dagelijks zien, die zijn onbetaalbaar. 



Toch is geld de reden dat ik hier sta. In mijn brief van 14 augustus vraag ik u om 
een bijdrage van 50000 euro per jaar. In mijn ogen een bescheiden vraag, 
gezien de grote aantallen kinderen en vele projecten die wij met slechts twee 
professionals runnen. Met de stijgende huurkosten, de vaste lasten en de 
groeiende vraag naar activiteiten is het onmogelijk geworden ons werk uit te 
voeren met de mensen en middelen die we hebben. Het zou eeuwig zonde zijn 
als de jeugd in de toekomst niet meer bij Don Bosco terecht kan.

Wij dromen van meer zekerheid en meer perspectief. Meer ruimte om onze 
ideeën voor de jeugd in de praktijk te brengen. Don Bosco is een stukje 
Rijswijkse geschiedenis, maar we zouden ook graag een stukje toekomst zijn. 
En daarvoor vraag ik uw steun.


