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To: STADHUIS Rijswijk

Cc:

Subject: Betreft; Open brief burgerinitiatief Rijswijk

Beste raadsleden & wethouders,

Ik hoop dat alles goed gaat met jullie?

De Coronacrisis heeft ons veel ellende gebracht. Ik hoop dan ook dat dat u en uw dierbaren allemaal gezond en wel zijn.

Ik stuur u deze brief omdat de organisatie van het Sinterklaasfeest in Rijswijk heeft aangegeven dit jaar geen intocht te
organiseren. 16 jaar hebben ze bloed, zweet en tranen zitten in toch wel hun intocht voor Rijswijk. We hopen dan ook dat de
organisatie volgend jaar weer met dezelfde passie de intocht gaat organiseren.

Toch, wij als burgers vinden het jammer als er dit jaar geen intocht zal zijn, zeker voor de kinderen maar ook hun ouders. Wij zijn
van mening dat elk kind elk jaar weer opnieuw die spanning moet kunnen voelen dat Sinterklaas met al zijn Pieten naar Nederland
komt. Al die kinderen die langs de route staan te zingen, die hun schoen zetten en uitkijken naar pakjesavond. Komt hij wel of
komt hij niet? Het bonzen op de deur, de spanning op de gezichtjes van de kinderen, onbetaalbaar.

Geen enkel kind mag dit bovenstaande ontnomen worden door een maatschappelijke discussie. Echter, er ligt wel een patstelling
binnen de Rijswijkse gemeenteraad.

Een deel van de raad wil een traditionele
intocht, een ander deel wil een aangepaste inclusieve intocht.

We snappen als burgerinitiatief dat pesten niet leuk is, over alles word gepest, huidskleur, haarkleur, dun of dik, heel lang of heel
klein, geloof, noem maar op. Wij zijn tegen elke vorm van pesten en keuren dit dan ook met de volle 100% af. Wij vinden dat
pesten een maatschappelijk probleem is en dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen om het pesten tegen te gaan. Mensen
moeten elkaar respecteren , normen en waarden, van binnen zijn we allemaal gelijk. Kinderen worden niet met een oordeel
geboren, die worden gevormd om een oordeel te hebben.

Bij een intocht kunnen wij niet iedereen tevreden stellen , wij kunnen mensen wel de keuze geven om een optie te kiezen.

Zo gaat het overal in het leven. De ene kiest bijvoorbeeld voor een klassieke muziek avond en de ander voor een concert van
Direct.

Mensen moeten vrij zijn in de keuzes die ze zelf willen maken. Men moet geen gedwongen of opgelegde keuze voorgeschoteld
krijgen.

Vrijheid is een groot goed in Nederland en ook daarin zou men zelf zijn beslissing moeten kunnen/mogen nemen.

Ga ik naar de traditionele of ga ik naar de inclusieve intocht. Zonder met de vinger naar elkaar te wijzen, elkaar te beschuldigen
van zaken die totaal niet bij de ander aan de orde zijn.

Daarom is het ook goed dat er aangepaste inclusieve intochten zijn in het land.

Daarom vraag ik u ook, stop met het ondermijnen van tradities, het willen/ moeten aanpassen van tradities of beter gezegd het
uitroeien van tradities. Die tradities zijn niet de wortels van het zo vaak genoemde kwaad, de boodschapper aan de gekwetste is
de boosdoener. Niet de mensen die kinderen een mooie dag willen bezorgen en die hun best doen hiervoor.

Als laatste wil ik u ook zeggen dat Zwarte Piet in en in zwart is, ik heb nog nooit iemand gezien die in en in zwart is, rode lippen
heeft en grote oorbellen. Zelfs het pakje met een muts met een veer erop zie ik niet terug in het dagelijkse straatbeeld.

Nogmaals racisme moet een halt toegeroepen worden, maar racisme moet wel op de juiste plek aangepakt worden. Zwarte Piet is
geen racisme, Zwarte Piet is traditie en een kindervriend.

Ter afsluiting, In onze ogen moet een kind die gepest wordt geholpen worden, ga in gesprek met de volwassene/ouders van het
kind dat pest. Maak er melding van als het doorgaat en laat de gemeente hierin een rol spelen dat pesten uitgebannen moet
worden.

Het pesten moet niet voor dit soort doeleinden gebruikt worden. Men moet niet de illusie hebben dat als Zwarte Piet weg het
probleem dan ook opgelost is. En laten we eerlijk zijn, er word nu over één groep gesproken, maar hoe gaan we om met de
andere ‘doelwitten’? Het ligt veel breder en pesten moet aangepakt worden, niets meer en niets minder.

Start campagnes op scholen en sportverenigingen over pesten, regel ouderavonden waarin gesproken kan worden en waar
mensen die het ervaren hun gevoel kunnen uiten. Dat lijken mij de momenten om racisme en pesten aan te pakken.

Nederlanders zijn namelijk geen racisten, dat is een groepje, maar die heb je ook in de andere bevolkingsgroepen. Juist daar valt
winst te halen, niet in een optocht van Sinterklaas en zijn Pieten. Misschien is het tijd dat men met elkaar in gesprek gaat en elkaar
niet voor van alles uitmaakt en bedreigingen over en weer uit. Respecteer elkaars wensen, we zijn nu eenmaal allemaal anders en



gelukkig maar anders zou het een saaie wereld zijn.

Nederland is van ons allemaal, dus we mogen allemaal genieten van dingen die we graag willen en altijd normaal zijn geweest.
Geef ieder een mooi kinderfeest, geef ieder een mogelijkheid om een optie te kiezen.

Dat zou de wereld waar we nu in leven zoveel mooier maar ook makkelijker maken.

Met vriendelijke groet,
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