
Voorzitter

Hier sta ik dan, als fractievoorzitter van de Partij voor Gelijkheid en Rechtvaardigheid. Wie had dat 
gedacht een paar maanden terug. Ik had toen kunnen kiezen om de politiek helemaal te verlaten of 
toch op eigen kracht door te gaan. En ja hoor, ik besloot door te gaan. En dat m.b.v. een bataljon aan 
kanjers die achter mij stonden en nog steeds achter deze mooie beweging staan.  

Dan vraagt men waarom een eigen partij alweer? Er zijn toch meerdere partijen, ook wel meerdere  
kandidaten raadsleden die over een behoorlijke bestuurservaring beschikken, ook raadsleden die 
financieel en boekhoudkundig de nodige ervaring in huis hebben? Ja voorzitter, die zijn er, en dat 
ontken ik niet. En het zijn inderdaad 2 belangrijke deskundigheden die als het aan mij ligt, als een eis 
te stellen om zich kandidaat te kunnen stellen voor het raadswerk. Maar dit is nu eenmaal zo in de 
wet geregeld. 

Maar, het ontbreekt het toch aan die ene belangrijke schakel, de Verbinder en de boel bij elkaar 
houden. Voorzitter, naast de genoemde deskundigheden, moet er iemand zijn die durft iets te doen 
tegen tweedeling en polarisatie in de samenleving. Want dat ontbreekt voor een groot deel 
voorzitter, het bewijs is er al! Kijk naar de toeslagenaffaire, etnische profilering bij verschillende 
organisaties en zeker ook (semi) overheden doen hier bewust of onbewust aan mee, voorzitter. 

Dit zijn niet mijn woorden maar woorden van onze Rijswijkse inwoners die ik in de afgelopen periode 
heb gesproken.

Tijdens de campagne heb ik dit ook aan den lijve ondervonden. We hadden een paar posters 
opgehangen in een aantal winkels, na een dag of twee bezochten wij de winkels en zagen wij geen 
enkele poster meer aan de ramen hangen. We vroegen de eigenaar van de betreffende winkels 
hiernaar. Zij gaven aan dat door die posters enkele boze klanten op ons afkwamen en we werden 
zelfs bedreigd, ook gaf een aantal klanten aan, dat er zo lang de posters van die partij in de winkel 
blijven hangen, zij geen inkopen meer zullen doen in de winkel. De eigenaar koos er voor de posters 
maar te verwijderen. Wat ik overigens 100% begrijp, immers gaat het om zijn broodwinning. In 2 
andere gevallen waren de posters zelfs door een buitenstaander moedwillig verwijderd. Beide 
eigenaren van deze winkels gaven aan dat er een persoon zomaar binnen kwam en deze hardhandig 
van het raam rukte en de posters scheurde. Ze waren geschrokken van dit vooral en boden mij 
excuses aan, ook omdat ze niets tegen die man konden doen. Hier had ik wel aangifte van gedaan, 
wegens vernielingen van andermans eigendommen. De politie had mij verzocht een 
verzoeningsgesprek aan te gaan met de veroorzaker alvorens zij de aangifte wilde opnemen.

Ook tijdens onze campagne werden we regelmatig negatief bejegend. Zo kwam een vrouw op ons af 
en vroeg om een flyer. Blij overhandigde ik haar de flyer en wilde nog het verhaal vertellen, gauw 
draaide ze om, schuurde de flyer in tweeën en gooide het op de grond. Mijn vrouw was hier  
getuigen van, wederom een vervelend en negatief voorval voorzitter. Ook werd ik persoonlijk 
geïntimideerd door een persoon tijdens het bezorgen van de flyers. Met woorden “dit is Nederland 
en een dikke kruis door jouw partij..” of woorden van gelijke strekking. Ik was niet echt onder de 
indruk voorzitter. Want ben veel meer gewend ten tijde van mijn werk als opsporingsambtenaar.

En ik weiger slachtoffertje te spelen, maar hiermee wil ik enkel aangeven hoe het gesteld is met onze 
mooie samenleving. 

Ook zelfs via social media was de wens uitgesproken dat onze partij 0 zetels binnen zou halen. ik ben 
niet tegen concurrentie en onderlinge competitie. Het is juist goed en gezond om een dialoog aan te 
gaan, maar ik ben faliekant tegen misgunning, haat en onverdraagzaamheid.   



Enerzijds zou je medelijden kunnen hebben met dit soort mensen. Anderzijds wordt je boos en 
verdrietig tegelijk. Niet omdat het mij iets aan doet, want ik red mij wel voorzitter. (intussen een 
olifantshuid opgebouwd in de loop der jaren) En ik laat mij niet zo maar uit het veld slaan. Maar de 
opkomende generatie Nederlanders met een kleur, anders uitziend of andere roots, kunnen met een 
behoorlijke achterstand beginnen in hun levensfase. Dus op school en wellicht later op het werk, 
gepaard gaan met veel vooroordelen. 

Anno 21e eeuw hebben we nog  steeds te met ongelijkheid op alle terreinen. Ook de 
godsdienstvrijheid staat onderdruk. Men doet alle moeite om zijn geloof in vrijheid te kunnen 
belijden. Maar er is helaas veel weerstand, onbegrip en onverdraagzaamheid. En dat zal ik nooit 
snappen. 

En daar wil mijn fractie samen met u iets aan doen, hetzij via de politiek, de kaders wederom te 
stellen en onze grondwet nogmaals te benadrukken. Hetzij in de samenleving het nodige te doen om 
meer begrip te kweken, respect naar elkaar, verdraagzaamheden en tot verbinding te komen. en 
hiermee wordt dan de sociale cohesie verwezenlijkt.   

Voorzitter, mijn fractie ontkent niet dat er degelijk problemen zijn, op het gebied van ondermijning, 
criminaliteit, misbruik van onze verzorgingsstaat. ect.. en waardoor de leefbaarheid en veiligheid 
onder druk komen te staan... Maar deze kunnen we alleen bestrijden als we gezamenlijk optrekken 
en schouder aan schouder staan. In collectief te strijden voor de rechten van een ieder. Iedereen 
heeft recht op een veilige plek om te wonen en te werken. En ieder heeft het recht zijn godsdienst of 
levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden. En daar sta ik 
onvoorwaardelijk achter. 

Voorzitter, via deze speech hoop ik mijn ongenoegen te hebben geuit. En wil met een schone lei 
beginnen en mee helpen opbouwen aan Rijswijk waar iedere inwoner in thuis voelt en erbij hoort, 
alsook gelijkwaardig wordt gezien en behandeld. En Ja, dit college heeft hierin een verbindend 
leiderschap, teneinde de samenleving nog mooier en verdraagzamer te maken. 


