Geacht College, geachte raad van de gemeente Rijswijk

Omdat ik tot mijn achttiende in Rijswijk heb gewoond, heb ik nog steeds een band met deze
plaats, en daarom voel ik mij geroepen om te reageren op de discussie die er momenteel in
de gemeente gevoerd wordt over het asielzoekerscentrum.

De gemeente overweegt dit centrum per 31 mei te sluiten en af te breken. Dat lijkt mij een
buitengemeen onverstandig besluit. De komende periode zijn er veel opvangplekken nodig -
voor Oekrainers en anderen - en als ik dan zie dat er in Rijswijk een mooie locatie staat, is
het afbreken ervan niet alleen een klap in het gezicht van degenen die in ons land een veilige
plek zoeken, maar ook een grove vorm van kapitaalvernietiging.

En als ik dan hoor dat gemeenteraadsleden het woord 'leegroosteren' in de mond nemen,
dan is duidelijk dat zij geen enkele empathie voelen met mensen in nood. Teleurstellend.

Ik doe dan ook een klemmend beroep op u om dit centrum open te houden en iedereen die
op zoek naar een veilige plek ruimhartig op te vangen.

Hartelijke groet



