Germa Methorst

Van:

Verzonden: donderdag 7 oktober 2021 16:36

Aan: cuscherpenzeel@gmail.com; M.J. Van de Beek-Lindhout; info@gbscherpenzeel.nl;
mjzwankhuizen@sgp-scherpenzeel.nl; H.M. Brons; P.A. Klaassen; A.M. van Riel; Griffie

Onderwerp: Verkeersincident - Oproep tot actie

Categorieén: op ingekomen stukken lijst

L.S.

Ik stuur u deze mail als vader, als iemand die zich zorgen maakt om de verkeersveiligheid in ons dorp, als iemand die
een beroep op u doet zodat er eindelijks eens actie ondernomen gaat worden.

Ik wil uw specifieke aandacht vragen voor de fietsoversteekplaats aan het Oosteinde/Het Polletje. Deze plaats is al jaren
een onoverzichtelijke en gevaarlijke oversteekplaats. De verkeerssituatie is hier onduidelijk, de regels worden door
verkeersgebruikers slecht gevolgd, en vooral (schoolgaande) kinderen die van deze plek gebruik maken zijn dagelijks in
gevaar.

Auto’s en bussen gaan over de drempels, e-bikers, racefietsers en andere fietsers schieten over het fietspad voorbij.
Vaak lijkt het alsof men niet eens weet dat er voorrang gegeven moet worden aan het overstekende verkeer. De
aanwezige waarschuwingssignalen worden niet gezien, of men kiest ervoor zich daar niets van aan te trekken.

Meestal gaat het goed, soms op het nippertje, maar meestal gaat het goed.

Gisteren ging het niet goed, terugrijdend uit school werd mijn 9 jarige zoon aangereden door een automobilist.

Mijn zoon keek goed uit, is zich bewust van zijn plaats in het verkeer en wat er om hem heen gebeurd. Maar toch, na het
oversteken van de eerste rijpbaan zag hij dat die ene zwarte auto gewoon doorreed, en niet stopte zoals zou moeten.

Hij kneep hard in zijn remmen, slipte op de natte tegels, kwam zijdelings met de auto in botsing. Hij viel om, raakte met zn
hoofd de stoeprand, en was in paniek.

Hij lag op de grond, aangereden door een auto die hem nooit gezien heeft.

Gelukkig ontfermde andere weggebruikers zich over hem, werd hij thuis gebracht, had de bestuurder van de auto veel
berouw. Hij knapte redelijk snel op, en bekwam van de schrik. Het ging na een paar uur weer goed met hem.

Ik ben dankbaar dat het met mijn kind goed gaat, en dit met een sisser lijkt af te lopen.

Maar ik ben ook boos, verbaasd en verbijsterd dat dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Hoe kan het toch dat er niets aan
deze gevaarlijke plek wordt gedaan? Waarom wordt deze gevaarlijke verkeerssituatie in stand gehouden en niet
aangepakt? Moet er dan echt eerst iets ernstigs gebeuren voordat er actie komt?

Daarom spreek ik u allen aan als politiek verantwoordelijken in Scherpenzeel.

Maak van de veiligheid in het verkeer en daarmee de veiligheid van onze kinderen geen punt van politiek geharrewar.
Geen punt van onderlinge verwijten over plannen die ergens in lades liggen. Geen punt dat maar op zn beloop wordt
gelaten.

Ik wil jullie allen persoonlijk oproepen. Doe iets aan deze situatie! Maak de situatie overzichterlijker, vernieuw de
waarschuwingsborden, vernieuw het kruispunt, wat dan ook, maar doe iets!

Hartelijke groet






