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Dank u wel voorzitter.
Geachte raad,

Op 23 april 2019 jl. zijn wij door de wethouder uitgenodigd om samen met andere kerkenraden en
winkeliersverenigingen de uitkomsten van de enquéte te ontvangen. Op deze avond zijn de
uitkomsten besproken zoals deze te vinden zijn in de bijlage van dit debat. Echter valt ons op dat er
op 23 april nog gesproken werd over de geénquéteerden die op papier de enquéte hadden ingevuld.
Deze moesten toen nog verwerkt worden. Echter is het aantal geénquéteerden niet veranderd en is
4.280 het aantal dat op 23 april jl. genoemd werd als de online ingediende enquétes. Moeten de
schriftelijk ingediende enquétes nog altijd verwerkt worden en waarom wordt hiervan geen melding
gemaakt?

Naar ons inzien is de uitkomst van de enquéte duidelijk, waar de meerderheid een helder signaal
heeft laten horen en geen behoefte voelt voor een koopzondag. Ook op 23 april hebben wij als
christelijke gemeente gewezen op Gods Woord, de Bijbel.

Hierin lezen wij dat God Zelf, als de Schepper van hemel en van aarde, de rustdag heeft ingesteld.
Een dag om te rusten van al ons werk en een dag om de HEERE te dienen. Hij belooft en geeft ons
ook Zijn Zegen als we ons houden aan Zijn wet, wanneer we de rustdag houden en God alleen
dienen. Gods wet is goed voor de hele samenleving op velerlei terreinen. Als onze Schepper heeft Hij
recht op ons leven, daarom is het niet om het even wat wij doen en niet doen.

God heeft Zijn eigen Zoon gezonden naar deze aarde, om mensen als u en ik te verlossen, om ons te
redden van de dood, opdat wij na het sterven met Hem eeuwig zouden leven. Jezus Christus is
Redder van zondige mensen. Hij is gestorven, maar ook weer opgestaan en is teruggekeerd naar God
de Vader in de hemel.

Jezus Christus is opgestaan uit de dood op de eerste dag van de week, de zondag. Daarom gedenken
wij met en vanaf de vroege kerk de opstanding van Hem. Echter gedenken wij niet alleen op zondag,
maar wij verwachten ook. Wij verwachten de terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde. Dan zal
Hij ons allen oordelen en zullen wij rekenschap moeten geven van alles wat wij gedaan en niet
gedaan hebben. Ook hierom geldt, dat het niet om het even is wat wij doen en niet doen.

Tot de dag dat Jezus Christus terugkomt naar deze aarde, mag het Evangelie elke zondag nog
doorgegeven worden, dat Jezus Christus Gods Zoon is en Redder van verloren mensen. Daarom
roepen wij de gemeenteraad op, om de zondag, te gebruiken om God te dienen, waar de mensen

kunnen rusten van hun werk. Want dan zal God u zegenen.

Dat ook het besluit genomen mag worden met het besef dat God alles ziet en u en ik éénmaal aan
Hem rekenschap moeten geven.

Wij wensen u veel wijsheid en Gods Zegen toe.
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