Aan: Gemeenteraad gemeente Twenterand (info@Twenterand.nl)

Van: HHG Westerhaar, Hoofdweg 133
Betreft; zienswijze koopzondagen
Zeer geachte raad,

In reactie op het genomen of nog te nemen definitieve besluit koopzondagen, vragen wij u dit besluit
in heroverweging te nemen. Wij hebben hiervoor de volgende argumenten:

1. Principieel

In de eerste plaats zal het u niet verwonderen dat wij om principiéle redenen tegen het nog
te nemen of genomen besluit verruiming koopzondagen zijn. De grondslag hiervoor is de
zondagsrust zoals deze wordt verwoord in de Bijbel. U vind hiervoor diverse aanwijzingen als
te vinden in Genesis 1 en de verwijzing in Exodus 20.

In deze tekstverwijzingen vindt u de opdracht van God om van deze dag een gewijde rustdag
te maken. Dat betekent dat deze dag anders is dan de andere dagen en dat men op deze dag
dient te rusten van de dagelijkse taken. Deze bijzondere dag mag gebruikt worden om het
geloof te belijden en God te eren.

U vraagt zich misschien af; wat heeft dat nu met de winkelopenstelling te maken? Alles.

God is onze Schepper en wij zijn Zijn schepsel. Wij hebben dan ook God te gehoorzamen naar
Zijn wil. Deze wil heeft God ons onder andere bekend gemaakt in de 10 geboden. Wij kunnen
deze niet zonder consequenties naast ons neerleggen! Deze geboden geven richting aan ons
aller leven en leiden op dé weg ten leven.

Daarnaast verbind God zijn beloften aan het houden van Zijn wet. “Het zal u wel gaan”.
Het tegenovergestelde is dat wie God’s heilzame geboden verlaat smart op smart heeft te
vrezen. Zie wij dat niet onze gemeente en ons vaderland meer en meer werkelijkheid
worden? Het houden van Zijn geboden is geen slaafse angst maar doen wij uit liefde en
eerbied voor Hem. Daarom roepen wij u met klem op niet verder te gaan op deze heilloze
weg. Wij zullen allemaal over door ons gemaakte keuzes eens rekenschap moeten afgeven
voor de rechterstoel van Christus. Daarom zal het naast ons leerleggen van de eis tot
bekering onze eeuwige verlorenheid tot gevolg hebben. Wij hopen en bidden dat de Heere
ons daarvoor bewaart.

2. Praktisch

Voorts vragen wij ons af hoe het besluit tot stand is gekomen. Wij hebben hier het een en

ander over gehoord en gelezen. Onze vraag is wie er zijn geénquéteerd? Zijn alle dorpen in
onze gemeente hierin meegenomen? Welke doelgroepen zijn benaderd? Is de onderzochte
populatie groot genoeg geweest om deze representatief te laten zijn? Zijn de kerken hierin
vooraf en persoonlijk betrokken? Wij zijn helaas hierin op géén enkele wijze geconsulteerd.

3. Andere bezwaren

Los van principiéle, sociale, bedrijfstechnische en bestuurlijke argumenten kleven er ons
inziens nog meer bezwaren aan de zondagsopenstelling. Er ontstaat een situatie van
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ongelijkheid omdat sommige winkeliers vanuit principieel standpunt niet open zullen zijn. Dit
kan hun concurrentiepositie negatief beinvioeden. Zijn deze invloeden onderzocht? Welke
invloed heeft dit op hun werkgelegenheid en inkomen?

Daarnaast is het de vraag of het personeel niet wordt gedwongen om deze “vrije” dag op te
geven om in een winkel te gaan staan. Verder zullen de kosten toenemen bij verruiming van
de winkeltijden terwijl de omzet mogelijk verschuift van A naar B. Meer zullen wij er niet om
gaan uitgeven. Alleen de spreiding van ons winkelbezoek zal veranderen. Denkt u verder ook
aan de sociale gevolgen van verruiming. Wat doet het met de individu? Welke lichamelijke
en geestelijke klachten kunnen hier uit voortvloeien?

Samenvattend denken wij dat u wel begrijpt dat wij tegen verruiming zijn. Het is een neergaande
weg die leidt tot toenemende tegenstellingen en (geestelijke) gezondheidsschade. Wij vragen u dan
ook de verruiming tegen te gaan en het liefst af te schaffen. Daarmee dient u Gods heilzame

geboden welke de voorkeur hebben voor onze eigen gekozen wegen. De leiden slechts tot eeuwige
schade aan onze ziel.

Wij bidden u Gods onmisbare wijsheid en zegen toe.
Hartelijke groet,

HHG Westerhaar
Kerkenraad



