
Een aantal jaren geleden mocht ik hier ook staan. Toen ingesproken namens Ondernemend 
Vroomshoop en vandaag als ondernemer van Vroomshoop. We hebben hier een 
woonwinkel genaamd Thuys en Schuurman Schoenen.  

 

We zijn inmiddels een aantal jaren verder en een hele ervaring rijker wat betreft 
koopzondagen.  

 

Zelf ben ik een voorstander van vrijheid van ondernemen en zou in mijn ogen de gemeente 
hierin moeten faciliteren ipv op de stoel van de ondernemer te gaan zitten.  

 

Zo zou, volgens een aantal raadsleden destijds, de omzet gaan verschuiven en het niet 
leiden tot extra omzet. Toen al tegengesproken en na de ervaringen van de koopzondag 
blijkt dat het wel degelijk leid tot extra omzet en minder omzet dat uitvloeit naar omliggende 
gemeentes waar wel koopzondagen zijn toegestaan. 

 

Tijdens deze koopzondagen konden we middels ons klantenkaartsysteem goed in kaart 
brengen waar klanten vandaan kwamen. Uiteraard stak Vroomshoop wat aantal betreft hier 
bovenuit maar vlak daarachter zat Vriezenveen gevolgd door Westerhaar en Den Ham. 
Naast Twenteranders viel op dat ook omliggende gemeentes naar Vroomshoop kwamen en 
vele vakantiegangers.  

 

Ook moesten wij als ondernemers beschermd worden tegen een 7 daagse werkweek.  

 

Ook ik werk gewoon 6 dagen per week en ben zelf goed in staat welke dag mijn 7e rustdag 
in.  

Met andere woorden ik hoef en wil niet beschermt worden.  

Ook wordt personeel niet gedwongen, zoals werd geschetst, om te werken sterker nog als je 
niet wilt werken op zondag ben ik de laatste die je zal dwingen.  

Goed personeel is schaars en daar ga je zuinig mee om!  

 

We zijn nu 4 jaar verder en de discussie staat weer ter sprake… ik kan u inmiddels 
verklappen dat er in Twenterand 52 koopzondagen per jaar zijn alleen worden de lokale 
winkeliers verboden om hieraan mee te doen… wehkamp, Coolblue, picnic verschillende 
grote bedrijven die hun website en de daarbijhorende kosten goed en sterk voor elkaar 
hebben kun je namelijk op zondagochtend bestellen en onder het motto “same day delivery” 
scheuren de busjes ongewenste met open ramen voorzien van diverse muziekstijlen je wijk 
in om de boodschappen diezelfde zondag nog af te leveren.  

 

En de gewone winkelier heeft het nakijken en niet de mogelijkheid omdat gemeente 
Twenterand het ze verbied.  

 

Hoezo oneerlijke concurrentie?  

 

En dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Is dit dan de weg die lokale 
ondernemers dan ook maar moeten volgen en flink moeten investeren in websites en 
bestelbusjes? 

 

Faciliteer je lokale ondernemer met de vrijheid wat hij of zij zelf wil op alle 52 zondagen in het 
jaar.  



De ondernemer weet zelf wel of het rendabel is of niet. Uiteindelijk zorgt de lokale 
ondernemer voor leefbaarheid want kijk bijvoorbeeld maar eens langs de sportvelden hier 
zult u geen sponsoringen vinden van wehkamp, Coolblue of picnic.  

 

Wees zuinig op uw ondernemers en behoud ze door ze een ondernemersklimaat te bieden 
waarmee ze de toekomst in kunnen.  

 

Uiteraard hoef je niet verplicht open en hoef je niet verplicht te winkelen op zondag maar als 
gemeente Twenterand lopen we hierin wat betreft de keuzevrijheid voor koopzondagen nog 
wel in een heel ander tijdperk.  

 

Het zal u duidelijk zijn dat ik voor openstelling van de koopzondag ben het gehele jaar door.  

Tevens geeft een aantal koopzondagen per jaar geeft alleen maar discussie bij ondernemers 
en verenigingen immers de ene ondernemer in bv tuinmeubelen wil het liefst zomers open 
en een kledingzaak wellicht wat meer in de winter voor de Kerstdagen.  

 

Laat de ondernemer ondernemen.  

 
 


