
Mijn naam is Gerard van Heeswijk. 

Ik ben in 1950 geboren in de Marktstraat 1a. In 1953 ben ik  verhuisd naar St Janstraat 17-19. In 1969 
ben ik verhuisd naar Marktstraat 17-19 en ben daar tot op heden neringdoende. 

In voornoemde tijd waren er in de St Janstraat en Marktstraat 4 bakkers en 4 slagers. Nu is er nog 1 
bakker, afkomstig uit Veghel. 

Er zijn in de loop der jaren ongeveer 20 bomen verdwenen tbv gemeenschappelijk gewin of door 
ziekte. 

Al die jaren is er door zowel de bewoners van Marktstraat, St Janstraat en Kerkstraat geklaagd over 
de overlast van de bomen, vooral over de plakkerige melkachtige substantie .  

De bomen missen het karakter van een lindeboom. Voor een kleine groep mensen zijn het heilige 
bomen voor mij zijn het gemartelden door de mishandeling van de bomen ,zonder sfeerverhogend 
karakter. 

Derhalve vraag ik u deze bomen te verwijderen en te vervangen door een ander soort boom, deze 
iets verder van de winkels te plaatsen waardoor  een meer laanachtige sfeer geschapen kan worden . 


