
wc E 
 

 
 

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Behandeld door 
Onderwerp 

Ben JvO 
  

Wadi Den Hoek 

Datum 
Verzonden 

30 juli 2021 

Beste Lars, 

Van de burgemeester heb ik jouw brief gekregen. Dank daarvoor. 

Natuurlijk is het leuk om fijn met je vrienden te voetballen in je eigen buurt. De wadi is daarvoor 
niet altijd geschikt. Bijvoorbeeld wanneer het heeft geregend. Maar we kunnen op deze plek ook 
geen beter grasveld of kunstgrasveld aanleggen. Dat komt omdat de wadi er juist is om veel water op 
te vangen als het hard regent. 

Wanneer het hard regent, dan moeten we dat regenwater ergens kwijt. Dit water willen we het liefste 
in de grond laten zakken. Dat is goed voor het grondwater en voor de bomen en planten. 
Regenwater dat valt op daken van huizen, tegels in tuinen en opritten of op de straten, moet ook 
ergens naartoe. Dat water komt bijvoorbeeld in de wadi terecht. Daar kan het water dan langzaam in 
de grond zakken. Als we de wadi anders inrichten of zelfs kunstgras aanleggen, dan kan het water 
hier niet goed wegzakken. 

Zoals je misschien weet, komen er nog meer huizen in Den Hoek. De gemeente kijkt dan samen 
met bewoners ook naar de inrichting van alle openbare ruimte, de plekken waar geen huizen of 
tuinen staan. Misschien dat er dan nog een andere plek te vinden is waar wel ruimte is om te 
voetballen op een beter grasveld. 
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vice ; 
Ik hoop dat je voorlopig toch fijn kunt voetballen in de wadi. Behalve als het heel hard heeft 
geregend natuurlijk. 

Met vriendelijke groet, 

Toine van de Ven 
Wethouder 

2/2 

P Postbus IO I 00, 5260 GA Vught 
A Seer. van Rooijsraat I 

5261 EPVught 

T 14073 

T +31(0)73658 06 80 

E gemeente@vught.nl 



1

Verbruggen, Silvana

Van:
Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 20:47
Aan: postbus GRIF
Onderwerp: Voetbalveldje Den Hoek Helvoirt

 
 

Gemeenteraad Vught 

griffie@vught.nl 

  

Geachte burgemeester,  

  

Mijn naam is  en ik ben 12 jaar.  
Ik woon nu 3 jaar aan het Maanlicht in Helvoirt.  
Het valt mij op dat er wel een klimtoestel is, maar mijn vrienden en ik willen graag ook kunnen voetballen.  
We hebben in de wadi wel 2 eenvoudige doeltjes, maar dat veld is heel hobbelig en als het heeft geregend, 
dan is het heel erg modderig.  
Dus vonden we het leuk om een voetbalkooi met kunstgras aan te vragen bij u, want dan kunnen we 
allemaal leuk voetballen.  
En ik denk ook dat er dan meer kinderen naar buiten komen om lekker te voetballen.  
  
Met vriendelijke groet,  

 

  
 

 

  

 




