
        Vledder, 1 januari 2019 

 

Geachte Voorzitter van de gemeenteraad van Westerveld, 

Geachte heer Jager, 

Beste Rikus, 

 

De laatste dagen zijn de dagen van de goede voornemens voor het nieuwe jaar 2019. Eén van mijn 

voornemens voor dit nieuwe jaar 2019 wil ik jullie nu meegeven. Ik stop met de politiek met ingang 

van direct. Vandaag heb ik het verzoek om ontslag bij de voorzitter van de Raad ingediend. Op 

maandag 7 januari bel ik persoonlijk nog alle fractievoorzitters en de wethouders. 

Ik ga niet teleurgesteld weg maar maak de weg vrij voor nieuwe politici. Ik heb bereikt wat ik wilde. Ik 

heb de verbinding gezocht en gevonden. Ik heb me vier jaar “uit de naad” gewerkt en gestreden voor 

samenwerking vanuit een hele kleine minderheidspositie (1 zetel) en met succes: we zijn gefuseerd, 

we zijn op één na de grootste partij geworden, we hebben een wethouder geleverd, een kanjer, die 

waarmaakt wat we willen: dichter bij de mensen staan. We hebben actieve nieuwe mensen 

binnengehaald, we zitten met Progressief Westerveld en Gemeentebelangen samen aan het roer. 

We doen ertoe! We hebben een coalitie met drie goede wethouders, er moet nog wel veel gebeuren 

maar ik heb er alle vertrouwen in dat deze “totale omwenteling” tot een goed einde komt. 

Anders is dat met mijn persoonlijke gevoel, ik heb het gevoel dat ik er nu minder toe doe en dat ik 

het moet loslaten en door moet geven in de vertrouwde handen van andere fractie- en 

steunfractieleden, die ikzelf met jullie allen heb mogen vinden. 

De politiek slokt me het laatste half jaar teveel op, ik kom aan dingen niet toe, dingen die ik ook heel 

belangrijk vind. De mantelzorg aan Marijke, de zorg aan een aantal inwoners van Vledder, het 

Sprengencollege in Wapenveld dat ik wil redden van sluiting, ons nieuwe initiatief van de 

gezamenlijke musea als “Schatkamers van Westerveld”, de herinrichting van het Oermuseum, het 

uitdragen van ons culturele erfgoed, ons zorgcentrum in Vledder Noord, het burgerinitiatief 

Naobuur, enz enz. 

Ik heb steeds meer de indruk gekregen dit jaar dat ik meer voor deze mensen en deze zaken kan 

betekenen als ik niet in de Raad zit dan als ik er wel in zit. Mijn raadslidmaatschap beknelt me soms. 

Ik ben ook wel teleurgesteld wat een gemeenteraad zoal vermag en over hoe veel zaken ze maar 

weinig of niets te vertellen heeft. 

Dat leidde tot de afweging te stoppen voordat ik verzuur. 

Het is goed zo! 

Wil 

 


