
Afgelopen zomer stond ik voor mijn huis. Mijn tuin is tot aan de weg 17 meter. 
Dan komt de weg, deze is met berm zo’n 10 tot 12 meter breed. Op het 
moment dat ik in mijn voortuin sta is een boer bezig op zijn land aan de 
overkant van de weg. Dat vind ik altijd een mooi gezicht, zo’n bezige boer. Het 
heeft iets gezelligs. Deze boer is zijn gewassen aan het bespuiten met 
gewasbeschermingsmiddelen.

Terwijl ik kijk ruik ik een vreemde geur. Ik krijg een brok in mijn keel en de 
tranen springen mij in de ogen.

Nee, ik ben niet ontroerd omdat de boer zijn gewassen edelmoedig aan het 
beschermen is.

Ondanks dat er hooguit windkracht 1 staat irriteert het spul wat hij spuit 
binnen enkele seconden mijn ogen en slijmvliezen. 

Dit heet nou empirische wetenschap bedrijven: proefondervindelijk vaststellen 
dat dit niet gezond is voor mij. 

Gewasbeschermingsmiddelen zijn zo veilig als patat eten, durfde een 
toxicoloog te stellen. Zij heeft er voor gestudeerd, zij kan het weten toch?

Maar hoe kan het dat de bijsluiter die ook bij dit soort middelen geleverd 
worden en die je gewoon kunt vinden op internet aangeeft dat je bij het 
gebruik van deze gewasbeschermingsmiddelen o.a. :

- Beschermende kleding moet dragen;
- Na inname hiervan naar de huisarts moet;
- Dat je na inname hiervan niet moet braken:
- Je ogen met veel water moet spoelen;
- Etc.

Mijn patatboer geeft mij nooit zo’n bijsluiter. Ook geen handschoenen, 
beschermende kleding, een oogdouche of een routebeschrijving voor een 
enkele reis naar de huisarts. En patat neem ik echt in. 
Gewasbeschermingsmiddelen niet.

Gewasbeschermingsmiddelen net zo veilig als patat? Ammehoela. Wie dat nu 
nog gelooft…

Ik wil graag gezond leven. Daar heb ik recht op. 

Ik wil mijn kinderen van 8 en 10 gezond op laten groeien. Ook zij hebben daar 
recht op.



De overheid zou zijn burgers horen te beschermen. Of dat gemeentelijke, 
provinciale, landelijke, Europese of wereldlijke overheid is: daarvoor hebben 
we de overheid in het leven geroepen ooit. Dat is haar bestaansrecht.

Maar in plaats daarvan wordt er maar al vaak gekozen voor de makkelijke weg: 
het kapitaal.

Geld verdienen ten koste van gezondheid en veiligheid van andere burgers. 
Verbazingwekkend pijnlijk.

Er is ook nog een ander iets: dat heet natuur. Uit democratisch oogpunt schuif 
ik de natuur naar voren. Zij kan niet zelf praten maar laat de gevolgen van 
milieuvervuiling, waartoe ook het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen 
behoort, wel zien. Insecten sterven uit en dieren die insecten eten groeien 
slecht en sterven een hongerdood. Wie écht van dieren houdt laat ze niet 
creperen, maar komt ook voor hun recht op een gezond leven op. We hebben 
als mens ook de plicht om deze onschuldige dieren te beschermen. Zij kunnen 
er niets aan doen dat wij zo de wereld vervuilen en hun ruimte steeds meer 
innemen.

Ik besef terdege dat het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen maar een 
deel van het probleem is, maar wel een belangrijk deel. 

Als wij mensen gezond willen blijven, onze kinderen gezond groot willen zien 
worden, dieren willen blijven zien vliegen, hippen, kruipen en rennen én als we 
fruit en groente willen blijven eten, dan kan de Gemeente Westerveld nu het 
verschil maken: begin met het aanwijzen van spuitvrije zones.

Dat vraagt om moed, om lef, om doorzettingsvermogen al dan niet gepaard 
gaand soms met het laten vloeien van tranen, want het is óók kwetsbaar om 
een andere keuze te maken dan de gangbare. Dat is niet gemakkelijk. Dat weet 
ik, maar het is hard nodig.

Laten wij hier in Westerveld het verschil maken. De groenste gemeente van 
Nederland nog groener laten worden. En laten we daarom beginnen met het 
aanwijzen van spuitvrije zones. 

Dank u wel.


