
Geacht Raadslid, 
 
Op 5 mei gedenken we de bevrijding. 
Bevrijding waarvan ? 
Van de Duitse bezetting van ons land tijdens de tweede wereldoorlog ( 1940 – 1945 ) 
Waarom doen we dat ? 
Omdat, als je bezet bent niet vrij bent ! 
Je overheerser – in dit geval de Duitsers – bepalen wat je wel en niet mag doen. 
Daar ben je dus zelf niet meer de baas over en dat voelt héél vervelend. 
 
Vandaar dat we blij zijn dat we bevrijd zijn en dat vieren we nog steeds op 5 mei. 
Juist omdat dit zo’n enorme grote allesoverheersende gebeurtenis was. 
 
Tijdens de tweede wereldoorlog dacht men; “ als we eenmaal vrij zijn, dan wordt alles weer beter “. 
Dan krijgen we een wereld vol vrede en geluk, want dan mogen we zelf weer kiezen wat we willen zijn 
en doen. 
 
Maar is dat na de tweede wereldoorlog ook zo gegaan ? 
Nee, helemaal niet ! 
Die vrijheid misbruikten we om te kiezen voor onszelf en om andere mensen schade toe te brengen. 
Al snel werden we nu onderdrukt door de wetten van de economie i.p.v. de Duitsers. 
De economie bepaalde – na de tweede wereldoorlog – ons leven als nooit te voren. 
Niet het welzijn van de mens staat daarin centraal, maar de wetten van de economie. 
Zo werden wij slaven van het economische systeem. 
Economie betekent; wie het meeste geld heeft is de baas en bepaald wat er in de wereld gebeurd 
ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE MENSEN DIE DAAR MASSAAL HET SLACHTOFFER 
VAN WORDEN. 
 
Nu zijn we in een stadium van de economie beland, waarin alles door geld bepaald wordt. 
Dus óók wat een mens in geld waard is.  
Ben je ziek, gehandicapt, invalide of werkeloos en breng je dus geen geld op maar kost je geld, 
dan wordt je als oud vuil afgedankt. Dit, omdat je financieel zo op achterstand gezet wordt, dat je niet 
langer écht aan de samenleving kan deelnemen door allerlei beperkingen. 
 
Breng je wél geld op, dan wordt je tegen andere mensen uitgespeeld met als doel om alles steeds 
maar sneller en voor minder geld te doen. 
Je wordt dan geconfronteerd met Flexwerk. Dit uit zich in de vorm van: gedwongen ZZP ’er zijn, of 
wurgcontracten, deeltijd banen en NUL uren contracten. In al deze gevallen heb je géén bestaans-
zekerheid meer. Hierdoor krijgen mensen wel heel veel stress om de eindjes aan elkaar te knopen. 
En langdurige stress is dodelijk voor je gezondheid. 
 
Dit zelfde lot treft ook de hoger opgeleiden met betere banen. Zij hebben vaak wél vast werk, maar 
moeten hun werk met steeds minder mensen in het team doen. Zoals bij; de Politie, Justitie, 
Maatschappelijk werk, het Onderwijs, de Verpleegkundigen, de Huisartsen, de Brandweer, enz, enz. 
Zij worden daardoor steeds meer gedwongen op hun tenen te lopen om hun “Toko “ draaiende te 
houden en dit wordt alleen maar erger ! 
 
Honderd duizenden mensen worden ziek van dit systeem, wat mensen opjaagt en ziek maakt. 
Depressie, burnout, psychische problemen, relationele problemen, financiële problemen en 
zelfmoorden zijn aan de orde van de dag en waar dit economische systeem de oorzaak van is. 
 
Omdat de mensen door dit verstikkende en onmenselijke systeem meer en meer in het nauw 
gedreven worden en waar geen ontsnappen aan is, zoeken ze – vaak radeloos – een uitweg om hun 
pijn te verzachten. Ze vluchten in alcohol ( coma zuipen is onder de jeugd er populair ), Wiet, XTC en 
eindigen niet zelden in verslavende harddrugs als Coke en Heroïne. Ze belanden zo – dankzij de 
economische afgod die we gecreëerd hebben – in een vicieuze cirkel van zelfvernietiging van ziel, 
lichaam en geest. 
 



En hier blijft het niet bij ! 
Om al deze gedoogde dan wel verboden drugs beschikbaar te krijgen, bloeit de georganiseerde 
misdaad als nooit te voren. Motorbendes maken de dienst uit. Bedreigingen, Afpersingen, Corruptie 
en moorden, zijn aan de orde van de dag. Om nog maar niet te spreken van de grote drugssyndicaten 
die wereld wijd terreur en dood en verderf zaaien en waar zelfs regeringen geen grip op hebben. 
Hoeveel kost dit alles niet aan politie, justitie en politieke capaciteit. Alleen al in ons land gaat het om 
miljarden die beter besteed hadden kunnen worden. 
 
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de burgers die hier het slachtoffer van geworden 
zijn. Zij moeten behandeld worden in verslaving en andere klinieken. Bovendien zijn ze zo voor jaren 
aan het arbeidproces onttrokken. Wat voor gevolgen heeft dit alles voor henzelf, hun gezondheid, hun 
familie, vrienden en kennissen ? Ook dit kost de samenleving enkel miljarden. En dat allemaal omdat 
we niet de mens en zijn welzijn centraal stellen in ons denken en handelen, maar de afgod economie 
ook wel mammon genoemd. Staat er niet – in een boek vol wijsheid voor de mens – dat geldzucht de 
wortel van alle kwaad is ? Daar zouden we dan eens wat méér rekening mee moeten houden voor 
ons aller- welzijn! 
 
Willen we écht vrede en een betere wereld ? 
Dan zullen we eerst bevrijd moeten worden van onszelf. 
Van de verkeerde keuzes die wij dagelijks maken. 

 
Hoe ? 
Kijk en luister naar de voorbeelden hoe een dergelijk wereld ook voor u / jou bereikbaar is. 
 
1e voorbeeld Het verhaal van ( als een van de vele voorbeelden ) Ferry Kotadiny ex. Drugs dealer. 

Hier is de link waar u / jij zijn verhaal kunt zien en horen. 
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/433393/Andries.html 
Waar veranderde zijn leven ? Hier http://www.vorotterdam.nl/over-ons/geschiedenis/ 

 
2e voorbeeld Het verhaal van Rivelino Rigters ex. Crimineel  
  http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/365873/Andries.html 

 
3e voorbeeld Het verhaal van Emanuel Rutten  Anti-theïst 
  http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/381151/Andries.html 
 
4e voorbeeld Het verhaal van Anton de Wit  Anti-theïst 
  http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/382856/Andries.html 
 
5e voorbeeld Het verhaal van Anouk van Tooren  Anti-theïst 
  http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/382856/Andries.html 
 
6e voorbeeld Het verhaal van Heino Falcke  Wetenschapper 
  http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/391719/Andries.html 
 
Miljoenen mensen zijn hen voorgegaan en zullen er ook nog – na hen – volgen. 
Want als je dit eenmaal hebt meegemaakt, weet je pas wat échte vrede en bevrijding is. 
 

Alleen God kan mensen blijvend ten goede veranderen, wat ze ook gedaan hebben of wat ze 
ook geweest zijn !   

Dit is ook voor u / jou dé manier om écht bevrijd te worden ! 
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