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De Knapperige Mannen | 't Kroegje
presenteren poézie

Het trio hijt zich vast in de taal. Middels messcherpe sketches
en een dosis vol humanitaire verbondenheid tonen de
mannen hun nieuwe versie van poézie. De kruidenthee staat
voor u Klaar in ons literaire café.

Loes Schaap | Café De Gezelligheid

Ik kan zijn wie jij wilt dat ik ben

In deze solo speelt Loes iemand die op zoek is naar
bevestiging. Deze avond zal ze de liefde van haar leven
vinden. Ze doet er alles aan om zich naar het gewenste beeld
aan te passen. Is het bevestiging die ze nodig heeft

of is ze opzoek naar iets anders?

Stella & Luus | Café Foyé

Doodle your day

ledereen kan tegenwoordig een inspirator zijn en Stella en Ella
geven de presentatie van hun leven. Aan de hand van 96
bullets creéren ze een wereld waarin je grenzeloos kan zijn wie
je wilt. Een voorstelling over het spanningsveld tussen
maakbaarheid en realiteit.

Met de Botte Zijde | 't Swolsch Café
Gezelligheid kent geen tijd

‘De klant is koning’ totdat de koning de nar wordt en het
personeel de grap op moet vangen. Gezelligheid kent geen
tijd is een komische voorstelling die de botte zijde van het
café vertoont. Barman Joost neemt je mee tot in de late
uurtjes.

Café Theater Festival Zwolle

Vrijdag 12 oktober | 17:00 uur

The Living Room | Gasthuisplein 23

room

MATROSE | De Tagrijn
KONING OEDIPUS

MATROSE vertelt het eeuwenoude en tragische verhaal
over de man die de werkelijkheid ontkende. De man die
zijn moeder trouwt en zijn vader doodt. Door alle hoeken
van het café.

Kroegopera | Café The Livingroom

DE TERINGHOER

Vind je opera ook te lang en onverstaanbaar? Jikke
(sopraan) en Sofie (accordeon) brengen pop-up opera de
Teringhoer. Een voorstelling losjes gebaseerd op de
ellenlange opera “La Traviata” van Verdi. Een dramatisch
verhaal, wervelende muziek, twee prachtige dames en dat
alles in 25 minuten.

Liselot & Marije | Het Vliegende Paard
Het Kutstuk

Liselot & Marije spelen "Het Kutstuk”. Met de vrouw als
inspiratiebron hebben de twee vriendinnen een voorstelling
gemaakt. Een voorstelling met een ons vermaak, een kopje
herkenbaarheid en een theelepel onzekerheid geven.

Maartje Goes | 't Beugeltje

Thisis Y

We groeien op met ‘instant gratification’ en zijn gewend
alles wat we willen meteen te krijgen. Vervolgens
verwachten we dat het met de liefde ook zo gaat. We
begrijpen niet dat de dingen die er echt toe doen,, tijd,
geduld en hard werk nodig hebben. Een muzikale ode aan
de liefde.



