
Boerderij de Huppe 

• Boerenbedrijf 
• Educatie & Zorg 
• Ontspanning 
• Landwinkel. 

Boerderij de Huppe aan de Kleine Veerweg in Zwolle Zuid. Gebied voor wonen en ontspanning. Maar 
ook werken. 

Welkom op onze Boerderij: Wij (medewerkers, deelnemers) zijn er trots op: 

In 1998 zijn we begonnen als kaas en zuivelboerderij waar van melk van het Melkveebedrijf het Rode 
huis in Berkum kaas en yoghurt, karnemelk e.d. gemaakt werd. Dit vanuit de gedachte om mensen 
mee te nemen in onze passie: Voedsel waar komt het vandaan, kijk eens met ons mee hoe mooi dit 
is. Dit geeft voldoening/trots voor ons zelf, maar ook voor de klanten. Ook de zorg/hulpverlening op 
deze plek geeft die voldoening. We zagen dat ons boerenbedrijf een goede plek was om mensen 
met een achterstand wel die voldoening te geven. De mensen met een achterstand bloeien op, 
komen tot groei, kunnen iets doen wat ze blij maakt. 

Voor elk wat wils 

Op de Boerderij waar wij iedereen iets kunnen laten zien. Denk aan veehouderij, tuinbouw, 
akkerbouw, voedselbereiding, detailhandel (winkel) en vakmanschap (houtwerkplaats). Met 
iedereen bedoelen we dan, jong en oud, eenzaam of juist niet eenzaam, of mensen op zoek naar 
rust. Gewoon even weg uit de drukte (even op een bankje in de bloemenpluktuin zitten). Sinds 
enkele jaren hebben we ook onze onderwijsspecialiteit en kunnen we er voor zorgen dat jongeren 
die uitvallen of dreigen uit te vallen weer naar school kunnen. We zijn een verlengde van scholen 
waar kinderen dreigen uit te vallen. Voor leerlingen van het Kader/basis onderwijs tot leerlingen van 
het Gymnasium. Wij bieden het onderwijs dat ze ook op de school krijgen. Zodat ze terug kunnen 
naar school en weer vertrouwen krijgen. Het onderwijs wordt gegeven door werknemers met een 
onderwijs achtergrond en zij werken samen met de docenten en internbegeleiders van de scholen. 

Vanuit het samenwerkingsverband: De Zwolse stadslanderijen willen we samen met Melkveebedrijf 
het Rode huis, Tuin Salland (beide Berkum), De Vreugdehoeve (Westenholte) en op de locatie 
Dijklanden laten zien waar ons voedsel vandaan komt en hoe het biologisch geproduceerd wordt. 
Duurzaam en lokaal. 

Trots 

De zorgtak van de Huppe heeft een belangrijk rol in dit geheel voor mensen met een afstand tot . 
Of misschien beter gezegd: mensen die het tempo van de rest van de maatschappij niet kunnen of 
niet meer bij houden en hierdoor in een isolement komen. De zorgvisie van Boerderij de Huppe is om 
hen weer te laten aansluiten en hen ook de eigen trots weer terug te geven. Net zo trots als wij zijn 
op onze boerenkaas of u kent het wel: De eerste keer dat u als raadslid hier binnen stapte na een 
vermoeiende verkiezingstijd. Het eerste salaris dat betaald werd. Het gevoel van overwinning na een 
periode van hard werken. "Zonder strijd geen victorie". 

10 wedstrijden winnen met 10 - 0 is niet leuk, maar die ene wedstrijd die je net met 4-3 wint blijf je 
onthouden. Mogelijk kent u het bij u eigen kinderen op bijvoorbeeld de voetbal. Ze zitten in een 
competitie waarin ze alle wedstrijden verliezen en de motivatie er helemaal uit gaat, ze gaan een 



klasse lager spelen en daar winnen ze weer wedstrijden en het plezier komt weer terug. En nog 
mooier ze gaan we nadenken hoe het de volgende keer weer nog beter kan. 

Voor wie 

Als deelnemer bij de Huppe kun je zelf kaasmaken en nog mooier je mag het met trots verkopen. De 
kast die je voor de kinderkamer maakt voor een klant, is minimaal gelijkwaardig aan een kast van 
bijvoorbeeld de lkea. Maar nu heb je het zelf gemaakt, je mag er Trots op zijn. Doordat je het op je 
eigen tempo mag doen, kom je vooruit, je maakt weer plannen voor de toekomst. Dit lukt omdat je 
het tempo "weer bij kunt houden" Op De Huppe kun je, wel dit diploma halen door dat het binnen je 
mogelijkheden kunt doen. De jongens- en of meidenavond op vrijdag avond. Lekker met 
leeftijdsgenoten 's avond dollen en praten. Voor de meesten normaal. Maar voor een hele veel 
jongeren niet. Dit willen wij ze leren, zodat je op termijn wel zelf die stap durft te zetten en gewoon 
de "stad in durft te gaan" waar "het allemaal gebeurd" in het leven. 

In de Glossy vertellen zij hoe ze dit alles ervaren. Dit zijn eigen medewerkers, deelnemers maar ook 
onze partners. 

Belangrijk voor iedereen op De Huppe is: Wat is je "next step". Hoe kom je vanuit thuiszitten weer 
naar school, hoe kom je vanuit eenzaamheid weer naar "gezellig leven", plezier hebben. 

Meedoen in een wedstrijd, waarin je wel kans hebt om te kunnen winnen: Het gevoel van strijd naar 
victorie. 

In de toekomst willen we verder: We zijn op dit moment bezig met de groep 18 +. Hoe kunnen we 
(jong)volwassenen door ze in de avond uren samen te brengen hun "next step" zetten. lpv. samen 
eten met je begeleider, samen eten met een groep die allemaal aan doelen werken. Leren van elkaar. 
De zelfstandigheid en zelfredzaamheid verhogen. Dit kan op De Huppe in een groepje en hoeft niet 
individueel. 

Hiervoor steken we onze nek uit met een investering in gebouwen en onze eigen uren. 

Ouderen kunnen onder begeleiding mee helpen in de bloementuin. Als straks het terras overdekt is 
kunnen ouderen er een ochtend of middag in de week komen koffiedrinken en kletsen of samen met 
anderen iets ondernemen 

Bekend is dat er minder geld beschikbaar is voor de zorg en dat we meer met minder willen doen. 
(Dit is een positieve uitleg van bezuinigen). Wij willen samen met onze partners, incl. de gemeente 
de strijd aan gaan om iedereen het gevoel van victorie te geven 

Wanneer wij een investering moeten doen en het is te overzien dan denken we: "kieken wat wordt" 
Wij vragen van u: investeer mee (dit zijn lang niet altijd alleen euro's), denk mee, buiten de kaders. 
Samen op zoek naar de victorie voor iedereen. 


