
Geachte Leden van de Raad,  

 

U vergaderd 21 september over de visie Milligerplas.  

In 2002 ben ik aan het Fonteinkruid komen wonen en bezoek de Milligerplas, die 5 minuten lopen 
vanaf mijn huis is, bijna dagelijks. Ik heb de plas dan ook zien worden van een zand met water vlakte 
tot wat het nu is: een recreatie plas met ruimte voor mens en natuur.  

Waar ik mij druk om maak in de visie van de Milligerplas is dat de gemeente in zijn expansiedrang de 
natuur over het hoofd gaat zien. Zoals al op meerdere plaatsen in de wijk is gebeurd worden met 
gemak honderden jaar oude bomen opgeruimd met als vergoeding de plaatsing van een nieuw 
boompje. Die oude bomen zijn zoveel meer dan een boom, een sta in de weg, het zijn monumenten 
van de natuur.  De Milligerplas is relatief jong en van oude begroeiing is dus geen sprake maar van 
natuur wel. 

Er zijn dingen in de visie van de gemeente mbt de Milligerplas die ik niet begrijp. Zo is er destijds een 
zwaluwenwand gemaakt, er was over nagedacht door iemand die er verstand van had maar die 
wand, geen goedkoop ding, staat verkeerd. Nu moet hij verplaatst worden. Maar de wand is 
inmiddels veranderd in een leuk stukje natuur, een ruw eilandje. Dat verdwijnt dus.  Ook elders 
herstelde de natuur zich tegen de verdrukking in, er groeiden bomen, grassen en bloemen. Vorig jaar 
verdween ineens zonder aankondiging een deel van de bomen (begroeiing) Navraag leerde dat er bij 
de gemeente niet bekend was dat het bomen betrof, men was er nooit geweest.  

En dat is de essentie van het verhaal: men is er niet geweest. Een recreatieplas is een geweldig iets, 
mens en natuur komen bij elkaar. Maar als de natuur verdwijnt staat de mens bij een plas water en 
kun je er beter een zwembad van maken.  

De hoge bomenrij aan de oost kant komt in gevaar omdat er een clubhuis moet komen, dat clubhuis 
kan ook aan de west  komen, bij café milligers, zodat de natuur ongemoeid blijft.  

Honden mogen niet op het strand, dat is onhygiënisch , dus komt er een hondenstrand. Ergens bij de 
hoge bomen rij aan de oost kant, dus weer inleveren van de natuur. Waarom geen hondenstrand aan 
de west kant in het verlengde van het huidige strand. In de buurt van het jongerenveld. Het zand ligt 
er al, er hoeft alleen nog een hek omheen. Dat drukt de kosten. Dat het onhygiënisch is durf ik te 
betwisten, afgelopen maandag stond ik tot mijn enkel in de ganzen- en zwanendrek toen ik met mijn 
kleinkinderen op het strand was.  

Dan komen er duinen. Duinen in het landschap hier gaan niet werken. Op papier wel, in de praktijk 
niet(ik heb een aantal hoveniers hierover gesproken en die waren het met mij eens). Duinen zijn aan 
de kust en op droge zandgronden, daar blijven ze wit en droog. Hier worden ze groen, nog los van 
het stuivende zand. En dan op die duinen komen dure huizen. Huizen die uitkijken op de Milligerplas. 
Dus het uitzicht word straks huizen aan de zuidkant, huizen aan de westkant. En als straks stadsbroek 
volgebouwd gaat worden ook huizen aan de oost kant. Een zwembad is dan het overwegen waard 
want van natuur is geen sprake meer. In de natuur leven dieren en als die dieren geen ruimte meer 
krijgen verdwijnen ze, wat overblijft is een dode plas.  



Is dat wat de bedoeling is? 

Een recreatieplas kan levendig zijn en toch ruimte bieden aan de natuur zoals gras, strand  en stukjes 
ruiggroei.   Speeltoestellen, duikers,zwemmers, vissers en zeilers maken de natuur niet stuk. Dat gaat 
prima samen. Die zijn onderdeel van een recreatiegebied. Huizen horen daar niet bij.  

In het gebied waar u nu gaat bouwen wonen heel veel fazanten en roofvogels. Waar moeten die 
heen als de plas een bebouwd gebied is geworden? Dan gaan ze weg. Unieke overwintervogels 
komen straks niet meer. En waarom? Omdat er huizen gebouwd moeten worden die aan het water 
meer waard zijn? Met als buren een jongerengebied waar nogal wat overlast vandaan komt maar dat 
terzijde.  

Wat is meer waard? 

Een natuurgebied dat in het echt zoveel mooier en unieker is dan op papier. Een recreatiegebied dat 
nu al heerlijk is om te vertoeven, waar iedereen kan vinden wat hij zoekt: even los zijn van de stad, 
bebouwing en drukte.  

In een wereld waar gevraagd wordt om van je tuin geen betonfestijn te maken wil de gemeente 
Zwolle een recreatieplas veranderen in een, jawel, betonfestijn. Met hier en daar een boompje om 
de vernielde natuur te compenseren. Wie dat bedenkt weet niet wat natuur is en die nodig ik uit om 
eens mee te wandelen.  

Natuur is niet een grasveld met zand. Natuur is een gebied dat ook bescherming bied aan dieren: 
Konijnen, fazanten, roofvogels, egels, mollen, etc. Natuur is niet elke week schoffelen maar gewoon 
laten gaan.  

Met vriendelijke groet,  

Marion van Kooij 

 


