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Geachte burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden, 

Deze brief is een vervolg op mijn brief van 25 november jongstleden, waarin ik aan het eind beloofde 

u verslag te doen van de resultaten op het onderzoek dat ik door middel van die brief heb gedaan. 

Vooraleer ik hier op in ga, wil ik eerst kenbaar maken dat de directe aanleiding voor mijn schrijven van 

destijds, namelijk de problemen met het voortgezet onderwijs van onze oudste twee kinderen, op dit 

moment van de baan zijn. Zoals voor sommigen van u misschien bekend is, heeft de betreffende school 

besloten om digitale ondersteuning te bieden voor het onderwijs van onze kinderen, waar ook de 

leerplichtambtenaar mee akkoord is gegaan. Inmiddels geldt deze digitale ondersteuning logischerwijs 

voor alle leerlingen, vanwege de lockdown waar we in zitten. Een ieder die zich in dit opzicht flexibel 

heeft opgesteld, ben ik dankbaar voor de medewerking. 

Dan kom ik nu even puntsgewijs terug op de testresultaten: 

1. Of zowel u als lokale bestuurders, als de lokale media, zich willen inzetten om een oprechte en 

logische analyse van de huidige situatie te faciliteren en zo te helpen het licht in ons land weer 

aan te doen. 

2. Of u als lokale bestuurders bereid bent om u uit te spreken en inhoudelijk in te gaan op de 

bovenstaande analyse, zonder te schuilen achter instanties op het niveau van de rijksoverheid. 

3. Of er mogelijk zelfs op het niveau van de lokale media, pogingen worden gedaan om censuur 

toe te passen, dan wel andere analyses dan het centraal gedicteerde verhaal anderszins te 

onderdrukken. 

4. Of de betrokkenheid van de krijgsmacht in de huidige crisis daadwerkelijk experimenteel is. 

Punt 1 en 2 

Op basis van de reacties die ik heb mogen ontvangen, een enkele uitzondering nagelaten, heb ik het 

idee gekregen dat volgzaamheid ook op gemeentelijk niveau nog altijd de norm is. De reacties waren 

ofwel nietszeggend, ofwel uitingen van slaafse volgzaamheid, ofwel uitingen van angstig vluchtgedrag. 

Eén enkele reactie getuigde van een gezonde agressie, maar helaas was deze wat mij betreft wel 

gebaseerd op slechte en sentimentele argumenten. 

Punt 2 en 3 

Van de lokale media heb ik geen enkele respons gekregen. Op zich is dat niet zo vreemd, gezien het 

feit dat het hele idee van lokale media natuurlijk voor een groot deel een wassen neus is. Veel van 



deze media zijn slechts tentakels van één grote mediagroep. Dit geeft mij weinig illusies over waar de 

loyaliteit van deze ‘lokale’ media ligt, als het erop aan komt. 

Punt 4 

Over dit punt kan ik positievere resultaten melden. Tot dusverre heb ik nog geen last gehad van de 

krijgsmacht en mij is zeker niet het zwijgen opgelegd, waar ook deze brief van getuigt. 

De reden dat ik de vrijmoedigheid heb genomen om destijds u als gemeenten aan te schrijven, heeft 

ook betrekking op het feit dat in al deze gemeenten, de christelijke partijen in de meerderheid zijn. Ik 

ben zelf christen, ik stem op christelijke partijen in alle mogelijke verkiezingen en ik denk dat een 

kolossale strijd tussen leugen en waarheid, alle christenen zou moeten interesseren. Het restant van 

deze brief is daarom alleen gericht aan hen die zichzelf als christen beschouwen of namens een 

christelijke partij in een gemeenteraad zitten. Het staat ieder ander uiteraard ook vrij om verder te 

lezen, maar bepaalde argumentatie en redevoering zullen misschien lastig te begrijpen zijn voor niet-

christenen. 

Geacht christenbestuurder 

Op basis van bovenstaande terugkoppeling over punt 1, behoeft het weinig argumentatie van mijn 

kant, dat ik niet onder de indruk ben van wat ik tot dusverre gezien heb van jullie opstelling. De 

allerzwakste reactie die ik heb gekregen, kwam nota bene van de christelijke partij waar ik op gestemd 

heb. Hoe is het toch mogelijk dat ik in reacties van christenen, die gekenmerkt zouden moeten worden 

door geloof, juist de meeste angst en lafheid zie? 

Enkele maanden geleden heeft de PKN zich uitgesproken over het falen van een belangrijk deel van 

christelijk Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: “We hebben gefaald in ons uit te spreken 

en te zwijgen, in daden en passiviteit, in houding en gedachten”. Christelijk Nederland heeft geen fraaie 

staat van dienst als het gaat om daadkracht in tijden van duisternis en het is mijn vurige wens dat ze 

nu wél een keer op tijd wakker wordt en voorop gaat in de strijd voor vrijheid. Dat is toch een stuk 

nobeler dan anderen het vuile werk laten opknappen en na afloop jaarlijks met vrome gezichten in het 

gelid staan bij de dodenherdenkingen? Wij hebben, volgens 2 Timoteüs 1:7, geen geest van 

lafhartigheid gekregen, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. 

Mocht u zich beroepen op het woord ‘bezonnenheid’ in deze tekst, dan is mijn vraag: hoe lang denkt 

u nog nodig te hebben om u te bezinnen? Hoeveel tekenen aan de wand moeten er nog komen? Enkele 

maanden geleden werd nog wel eens verontwaardigd gereageerd bij een vergelijking tussen de huidige 

crisis en de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig hebben we nu wat hulp gekregen met het instellen van de 

uiterst bedenkelijke avondklok, die ook weer niets te maken heeft met wetenschap, maar alles met 

onderwerping van de bevolking. Na de vernederende mondkapjesplicht en de verwoestende 

lockdown, bleek het toch nog mogelijk om de dwaasheid in het beleid een nieuwe dimensie te geven. 

Hoeveel signalen moeten er nog komen voordat jullie je onafhankelijk verklaren? Moeten er eerst 

mensen afgevoerd worden naar kampen met als bordje boven de deur: ‘Vaccinatie maakt vrij’? Is het 

niet al maanden duidelijk dat de wetenschappelijke onderbouwing onder de maatregelen structureel 

straatarm is? De retoriek van mannen als Mark Rutte en Hugo de Jonge is niet verheffend en jullie 

zouden hier gezamenlijk met gemak doorheen moeten kunnen kijken. Ze verschuilen zich achter 

experts, die zich vervolgens weer met groot gemak verschuilen achter de beslissingsbevoegdheid van 

de ministers. Ik moet vaak denken aan Jesaja’s kwalificatie van aardse leiders, die veel te veel ontzag 

kregen van een leider van het volk van God: ‘rokende stompen brandhout’. Denkt u echt dat de 

oplossing voor deze crisis bij onze rokende regering vandaan gaat komen? 



Veel christenen in ons land denken dat we een redelijk christelijke natie hebben, omdat er enkele 

christelijke partijen in de coalitie zitten. Dit is echter een grote misvatting en rekent buiten het feit dat 

de christelijke partijen in de minderheid zijn in de Tweede Kamer en houdt ook geen rekening met 

mogelijke wolven in schaapskleren aan de top van de christelijke partijen. Bovendien zijn veel wetten 

in ons land een regelrechte schandvlek voor een Godvrezende natie. Veel mensen kennen het verschil 

niet tussen welvaart en beschaving en het wordt tijd dat christenen meer onderscheidingsvermogen 

aan de dag leggen dan alleen het vermogen om te zien dat het woord ‘christen’ voorkomt in de naam 

van een politieke partij. Een te nauwe eenwording tussen kerk en staat is precies wat voorafging aan 

de donkere middeleeuwen. Zouden we dan nu verwachten dat het licht weer gaat schijnen door een 

paar christelijke politici aan de top die zwaar in de minderheid zijn? Het enige antwoord op deze crisis 

is toch echt dat ook christenen op lokaal niveau opstaan en leiderschap tonen. 

Ook veel kerken worden nog gekenmerkt door buitengewone zwakheid. Sommige christelijke leiders 

vergalopperen zich op dramatische wijze aan onvervalste reclame voor wat als ‘vaccin’ wordt 

aangeprezen. Een ieder die een beetje onderzoek doet, weet dat de injectie van Pfizer weinig te maken 

heeft met een klassiek vaccin, maar wel volledig valt onder de definitie van ‘gentherapie’. Pfizer is 

volledig gevrijwaard van elke aansprakelijkheid en heeft een honderden pagina’s lange bijsluiter 

geschreven om zich in te dekken tegen problemen. Daarin wordt melding gemaakt van risico’s voor de 

vruchtbaarheid en dat het in combinatie met bepaalde medicatie niet toegediend mag worden. Zelfs 

minister De Jonge heeft zich politiek ingedekt, door in een schrijven aan de Tweede Kamer melding te 

maken van de risico’s. Ondanks deze risico’s en de grote vraagtekens over de langetermijneffecten, 

leggen veel christelijke prominenten, in navolging van de paus, een onvervalste geloofsbelijdenis af 

ten gunste van onze zwalkende aardse overheid en de in schandalen gehulde farmaceutische industrie. 

Hoe is dit toch mogelijk? De machthebbers hebben zich achter de schermen volledig ingedekt, maar 

toch wordt op alle niveau’s schaamteloos reclame gemaakt voor dit experiment dat de Code van 

Neurenberg grofstoffelijk met voeten treedt. En weet u wat me zo fascineert: dat niet alleen 

christelijke prominenten voorop gaan in deze reclame, maar dat er ook nog eens vrijwel geen 

christelijke leider is die zich openlijk uitspreekt over het recht van mensen om een dergelijke inbreuk 

op onze lichamelijke en genetische integriteit te weigeren. Veel christelijke leiders blijken nu vooral 

volgers te zijn en hun loyaliteit en integriteit te prostitueren aan aardse instellingen, in plaats van te 

gaan staan voor waarheid en gerechtigheid. Ik heb nog geen enkel signaal gezien dat lokale 

bestuurders van christelijke partijen zich aan dit niveau weten te onttrekken, maar mijn zicht is 

uiteraard beperkt. 

Er zijn mensen in ons land die al jaren op de bres staan om te bidden en vasten voor een ommekeer in 

ons land. Als de Almachtige ons genadig is, dan zal dat deels komen door hun inspanningen. Eén van 

hen herinnerde mij er aan dat de oordelen van God over zijn goddeloos geworden volk begonnen met 

onderdrukking en roof van welvaart. Dit is precies wat nu gaande is. De tirannie en totalitaire controle 

nemen snel toe en de snelheid waarmee welvaart wordt verwoest is schokkend. Laat niemand onder 

u zichzelf daarom voor de gek houden door te denken dat dit vanzelf goed komt. Ons land is gehuld in 

dikke duisternis en de enige hoop is dat zij die zich christen noemen, verantwoordelijkheid nemen en 

gaan staan voor waarheid en gerechtigheid. Politieke slimheid en compromissen zijn niet de wapenen 

van het Koninkrijk dat wij dienen. Het Koninkrijk van God is gefundeerd op gerechtigheid en recht, 

hetgeen vereist dat er naar waarheid rechtgesproken wordt. De tijd begint te dringen en vooralsnog 

zijn christelijke leiders en bestuurders, op  grote schaal gewogen en te licht bevonden. Maar er is nog 

tijd voor ommekeer. 

Jullie hebben een uitzonderlijke positie. Jullie hebben niet alleen zelf een christelijke meerderheid in 

de gemeenteraad, jullie zijn ook omgeven met minimaal zes andere gemeenten waarvoor dit geldt en 



naar wie ik ook deze brief heb geschreven. Zo richting het einde der tijden, leek het me een mooi 

gebaar om een brief aan zeven ‘christelijke’ gemeenten te sturen. Wie een oor heeft die hore.  

Jullie hebben veel sleutels in handen om gezamenlijk, desnoods met meerdere gemeenten samen, het 

dramatische beleid een halt toe te roepen en zelfstandig een waardig en wetenschappelijk 

onderbouwd beleid te voeren. Jullie is in dit opzicht veel gegeven en van wie veel gegegeven is, zal 

veel gevraagd worden. Volgens Openbaring 21:8 staan niet de leden van niet-christelijke partijen, maar 

wel de lafhartigen, vooraan in de rij van mensen met een buitengewoon onwenselijke bestemming. 

Laten we elkaar als christenen dus aansporen om volgzaamheid op tijd in te ruilen voor geloof, 

daadkracht en bereidheid om offers te brengen. Sta daarom op in daadkracht en vecht eensgezind 

mee voor de toekomst van ons land. Mocht u mij onredelijk vinden in mijn aanklacht aan jullie adres, 

dan kunt u misschien eens kijken achter de volgende links. Er zijn veel meer instanties die falen in hun 

plicht ten opzichte van de Nederlandse bevolking en het is zeker niet mijn bedoeling dat zij gespaard 

worden. 

https://operatieleeuwenhart.nl/pijlen/ 

Ik dank u voor het voltooien van het lezen van deze brief en wens jullie bovennatuurlijke wijsheid en 

kracht toe voor de beslissingen die voor jullie liggen. Alleen samen laten we het licht doorbreken in 

ons land. 

 

Hoogachtend, 

 

Ir. (cum laude) H.J. Jongenburger 

 

Mede namens mijn vrouw, 

 

Drs. C. Jongenburger-Spronk (niet-praktiserend arts)  

 


