19 april 2021

Inspreken raadvergadering n.a.v. oproepen Moskee Miesbahoel, gelegen
aan de Luttekeweg.

Ik ben Gezina Middag en woon aan de Urksteeg. Namens de buren aan
de Urksteeg geef een reactie op het oproepen tot gebed van deze Moskee.

Plotseling zijn wij geconfronteerd met het oproepen door de Moskee.

Op een informatie bijeenkomst in het Wijkcentrum Holtenbroek voordat er een
bouwvergunning zou worden verleend is ons toegezegd door de
geloofsgemeenschap ,dat er van deze Moskee geen oproepen zouden
plaatsvinden. Onze buren die daar ook geweest zijn bevestigen deze
toezegging. Deze toezegging hebben zij niet zomaar gedaan.

We zijn dan ook zeer verbaasd dat dit nu wel gebeurt. Gelukkig is de volume
knop lager gezet en horen wij de oproep niet meer in huis.

Het bouwen van de Moskee heeft lang geduurd . Zelfs zolang dat de
bouwvergunning dreigde ingetrokken te worden.

Bij mij rijst de vraag waar komt dat geld nu vandaan? Zijn er eisen aan gesteld,
zoals b.v. het oproepen tot gebed?

Op de informatiebijeenkomst vertelden ze dat ze met eigen middelen de Moskee
wilden bouwen om zo onafhankelijk te zijn.

Het is bekend dat het oproepen wettelijk is toegestaan. Echter het
gemeentebestuur heeft de mogelijkheid om regels te stellen.

Is er overleg geweest met het gemeentebestuur?
Was de gemeente op de hoogte van dit oproepen?

Wij vinden het niet prettig om telkens door het oproepen tot het gebed van de
Islam gedwongen worden om dit te horen.

Waarom niet alleen oproepen binnen de muren van de Moskee. Dient het tot
oproepen van de leden om te bidden dan zijn er moderne mogelijkheden als b.v.
een mobiele telefoon waar gebruik van gemaakt zou kunnen worden.

Het meest frustrerende is dat ze voorbij gaan aan hun toezegging. Stelt dit in
hun geloofsgemeenschap niets voor? Gaan ze zo om met hun buren en hun
omgeving?

Namens de buren aan de Urksteeg.

Gezina Middag



