MOLUKKERS
OVERIJSSEL

STICHTING 70 JAAR MOLUKKERS IN OVERIJSSEL

AAN:

De burgemeesters van de Molukkersgemeenten in de provincie Overijssel:
e Almelo

Wierden

Holten-Rijssen

Hellendoorn

Deventer

Zwolle

Staphorst

Betreft: verzoek financiéle bijdrage projecten’70 jaar Molukkers in Overijssel’
Datum: 26 mei 2021

Geachte dames en heren,

Onder verwijzing naar het mailbericht van uw collega burgemeester van Almelo
van 29 maart jl. doen wij u het volgend verzoek toekomen.

In 2020 vierden we 75 jaar bevrijding. Een feestelijk gebeuren.

Maar om de diepte ervan te ervaren past ons bezinning op en bewustwording
van de gebeurtenissen van toen, om er zo zingeving aan te ontlenen voor de
toekomst. Daarbij mogen wij niet voorbijgaan aan de gebeurtenissen in
Nederlands-Indié tijdens de Tweede Wereldoorlog én de gevolgen ervan voor de
Molukse militairen die destijds Nederland hebben gediend in het Koninklijke
Nederlands Indische Leger (KNIL).

Graag vragen we uw aandacht voor het volgende.

Recent is in Nijverdal de stichting ‘70 jaar Molukkers in Overijssel” opgericht.
Het doel van onze stichting is om dit feit tussen maart 2021 en maart 2022 op
verschillende manieren te herdenken. Daarbij betrekken we Molukkers van de
zeven Molukse wijken, die in de jaren *60 van de vorige eeuw in Overijssel zijn
ontstaan, te weten: Almelo, Wierden, Rijssen, Nijverdal, Zwolle, Deventer en
Staphorst. VVoor het verwezenlijken van onze plannen, waaronder een
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provinciale herdenkingsdag, vragen we uw hulp, in de vorm van een financiéle
bijdrage van 2.000 euro. Graag lichten we onze plannen toe.

Voorgeschiedenis

In de maanden maart tot en met juni van het jaar 1951 voeren er twaalf schepen
met in totaal 12.500 Molukkers de havens van Amsterdam en Rotterdam binnen.
Ze zouden een half jaar blijven en dan weer naar huis terugkeren. Met hun
koffers vol dierbare bezittingen werden ze ondergebracht in kampen, ook in
Overijssel. De terugkeer werd, tot groot verdriet van de le generatie, nooit
aanvaard. Inmiddels groeit de vierde generatie Molukkers in Nederland op.

We willen met respect stilstaan bij deze (pijnlijke) geschiedenis van Molukkers
in Overijssel. Het is een stuk koloniale geschiedenis dat blijvend verteld moet
worden, 00k aan nieuwe generaties.

Multimediaal Project

Ons project om de geschiedenis door te geven bestaat uit:

* Een boek, bestaande uit: geschiedenis en in totaal 30 interviews met

ervaringen van Molukkers uit de zeven genoemde plaatsen in Overijssel. Ook

een schets van (de ontwikkeling van) de zeven woonwijken.

* Een provinciale herdenkingsdag op zaterdag 4 september 2021 (waarop het
boek wordt gepresenteerd);

* Een (reizende) expositie ‘Van A(Imelo) tot Z(wolle)-Molukkers in Overijssel;

* Een website met kofferverhalen

* Een scholenproject

* Eén of meerdere podcasts

De totale kosten van dit project bedragen 67.749 euro, welke kosten we via
verschillende instanties en fondsen gaan aanvragen of hebben aangevraagd.

We hopen van harte dat u ons mooie project met een financiele bijdrage wilt
ondersteunen en wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van stichting *70 jaar Molukker in Overijssel’,

Paul Salakory, voorzitter
Ditta op den Dries, secretaris
Wim Latupeirissa, penningmeester

Secretariaat: Konijnenbergstraat 4 | 7442 BB Nijverdal Telefoon: 06-50264179
IBAN nummer: NL38 INGB 0007 3033 39 KvK hummer: 8074651



