
Geachte burgemeester en wethouders, raadsleden, aanwezige ambtenaren en stadsgenoten op 

de publieke tribune, 

 

sta mij toe dat ik voor ik mijn punt maak u meeneem op mijn weg er naartoe. 

 

Ik ben verhalenverteller en ik moet er niet aan denken dat ik in 2050 verhalen moet vertellen die 

lijken op het verhaal van de toren van Babel. 

Verhalen over mijn stad die ondanks alle goede bedoelingen onderaan alle lijstjes bungelt, 

omdat we meegaand in de vaart der volkeren vergeten waren om aan duurzaamheid te denken. 

Daarom vertel ik verhalen én coach ik scholen en schoolbesturen om hun schoolgebouwen 

duurzaam te maken,  

vertel ik verhalen én ontmoet elke woensdagochtend ondernemers aan de Duurzaamheidstafel 

in Café Foyé in Theater Odeon om te netwerken, 

vertel ik verhalen én werk mee aan het realiseren van een duurzame woonwijk in de stad vol tiny 

houses. 

En daarom was ik een van de deelnemers aan het Stadsgesprek Energie…(k)! 

De k stond tussen haakjes… 

 

De oogst van het Stadsgesprek was groot en vooral inspirerend. 

Die inspiratie voelde ik op de avond en voelde ik opnieuw toen ik het verslag las. 

Ik bedacht me dat ik dat inspirerende gevoel graag de komende 30 jaar vast zou willen houden. 

De noodzaak van verandering, van verduurzaming, van transitie is me duidelijk, want… - en dan 

komt dat opgestoken vingertje - …want als ik nu niet verduurzaam laad ik mijn nageslacht op 

met een boel ellende. 

Als ik 30 jaar achtervolgt wordt door dat opgestoken vingert, ga ik het echter niet volhouden. 

Dan zal ik het ergens in die 30 jaar opgeven, mijn kop in het zand steken en denken: “Na mij de 

zondvloed!”. 

 

Wat heb ik nodig om het 30 jaar vol te houden? De finish te bereiken? 

 

Het Stadsgesprek had als titel ‘Energie(k)’ met de k tussen haakjes. 

Wat als we die haakjes weghalen? 

Wat als we de energietransitie energiek aan kunnen gaan met z’n allen? 

 

In de Informatienota van het Expertisecentrum van de gemeente (bijlage 2 bij dit agendapunt) 

worden drie actielijnen genoemd: 

1. Inzicht en uitzicht bieden 

2. Stimuleren en betrekken 

3. Eigen verantwoordelijkheid nemen 

 

Wat zou er gebeuren als we niet alleen inzicht en uitzicht bieden, maar ook een vergezicht? 

Wat zou er gebeuren als we niet alleen stimuleren en betrekken, maar ook elkaar inspireren? 

Wat zou er gebeuren als we niet alleen onze eigen verantwoordelijkheid nemen, maar ook de 

buurvrouw en buurman terzijde staan om haar en zijn verantwoordelijkheid te kunnen nemen? 

 



In de nota staan lezenswaardige woorden over waarom we de energietransitie een transitie 

noemen en niet gewoon een overgang. Woorden die het verdienen om een paar keer te lezen 

en er eens een paar dagen goed op te kauwen. 

Transitie is méér of misschien wel iets anders dan gas en olie in te wisselen voor zonnestralen 

en wind, 

…meer dan het vervangen van een benzinemotor in een elektrische motor, 

…meer dan in de achteruitkijkspiegel zien wat we er tot nu toe van gemaakt hebben en als een 

razende Roelant pleisters gaan plakken. 

 

Transitie is vooruitkijken, een stip op de horizon plaatsen en daar de moed uit putten om 30 jaar 

energiek op weg te blijven gaan. 

 

Dat transitie nodig is, daar zijn we het met elkaar wel over eens. 

Mijn punt is, dat ik graag aan de drie actielijnen in de informatienota van het Expertisecentrum 

een vierde actielijn zou willen toevoegen: 

4. Transitievaardig worden 

 

Niet alleen formuleren wat we niet meer willen, 

vooral formuleren wat we wel willen, 

waar we met elkaar naartoe willen. 

…de stip aan de horizon, het vergezicht dat inspireert. 

 

Een transitievaardige stad worden, die energiek de weg naar de toekomst inslaat. 

 

Elkaar trainen in transitievaardigheden. 

Niet alleen de bewoners van het stadhuis trainen, maar ook de inwoners, de werkgevers en 

werknemers van onze mooie stad. iedereen, jong en oud. 

Hoe meer mensen transitievaardig worden, hoe groter de kans om de energietransitie energiek 

met elkaar vol te houden. 

 

En mocht het gebeuren, dat we ondanks al onze transitievaardigheden over een aantal jaren 

toch vastlopen dan zal ik uit mijn tiny house naar buiten komen en een verhaal vertellen zodat 

we het punt aan de horizon weer gaan zien, de inspiratie weer gaat stromen en we weer de 

moed krijgen om samen energiek op weg te blijven gaan. 

 

Ik dank u wel. 
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