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Voorwoord

In het kader van ontmoeten en verbinden:met elkaar en voor 
elkaar geeft dit boekje een inkijk in de afgelopen 15 jaren 
dat de ‘Stichting Laagdrempelige Inloop Plek De Bres Zwolle’ 
bestaat. In die periode is er veel gebeurd en is de maatschap-
pij en de Zwolse leefomgeving behoorlijk veranderd. Wat 
niet veranderd is, is het aantal gasten, dat we iedere middag 
mogen ontvangen. 
Met name mensen die niet zo goed (meer) kunnen meeko-
men in onze intensieve maatschappij en die weinig of geen 
contacten hebben. Zij bouwen ‘een muur’ om zich heen ter 
bescherming. Binnen ons inloophuis proberen we contact 
te leggen en te onderhouden, zodat er een bres in die muur 
ontstaat. Hierdoor wordt het mogelijk om het contact te verste-
vigen en om de zelfstandigheid te vergroten door verborgen 
talenten zichtbaar te krijgen en er wat mee te gaan doen. Dit 
leidt soms tot deelname aan activiteiten in de Bres (en bij het 
RIBW) en tot zelf een activiteit opzetten of het gaan doen van 
vrijwilligerswerk.

Samen met diverse andere organisaties proberen wij de men-
sen, die problemen hebben om mee te komen in onze Zwolse 
maatschappij, een plekje te bieden. Een plek van waaruit 
zij kunnen gaan deelnemen aan ’het leven’ in Zwolle. In het 
bijzonder onze samenwerking met het RIBW levert hieraan 
een goede bijdrage.

Voor dit boekwerkje hebben er interviews en gesprekjes 
plaatsgevonden met gasten, vrijwilligers, de diaconie en 
andere betrokkenen, om een beeld te krijgen wat het ‘Inloop-
huis de Bres’ betekent voor de Zwolse samenleving. Voor 
sommige gasten komt een dergelijk interview/gesprek erg 
dichtbij. Toch is er op positieve wijze meegewerkt. We hebben 
getracht mensen met een verschillende achtergrond hiervoor 
te vragen.

Het bestuur en de coördinatoren zijn van mening dat ons 
inloophuis een toegevoegde waarde levert. Ondanks dat ieder 
mens graag actief meedoet in onze Zwolse maatschappij, 
zullen er mensen zijn die - om wat voor reden ook - moeite 
hebben om zich ‘te geven’. Wij kunnen hen de ruimte bieden 
om zichzelf te zijn, zich te laten kennen en ontwikkelen; om 
samen te onderzoeken wat er nog wel mogelijk is en hen 
daarbij te ondersteunen.

Het bestuur heeft veel waardering voor alle gastvrouwen en 
gastheren die - in samenwerking met de coördinatoren - 
dagelijks klaar staan om onze gasten te ontvangen en met 
hen ‘bezig’ te zijn. Sommigen doen dat al 15 jaren. Ook zijn we 
blij met onze financiële donaties, waardoor wij - dankzij ons 
beperkte budget - dit werk kunnen voortzetten. Hopelijk nog 
vele jaren!

Eduard Metselaar
Voorzitter
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‘Iedereen komt hier binnen zoals die is’ 

Vrijwilliger Nel
“De vijftien jaar zijn voor mij echt omgevlogen. Samen met 
Greet, Attie en Joop zijn we met z’n vieren, vijftien jaar geleden 
begonnen als vrijwilliger op de maandagmiddag. We zijn een 
hecht team.” 
Nel vertelt: “Dominee van Veldhuizen had als leidraad voor 
de Bres ‘aandacht en contact’. Het gaat om de ontmoeting 
van mens tot mens. Als mensen bijvoorbeeld met veel stress 
binnen lopen, valt dit snel weg omdat ze hier in een rustige 
sfeer terechtkomen. Een hartelijk welkom: ‘Fijn dat je er bent, 
ga zitten’, een kopje koffie en een luisterend oor doen won-
deren. Door de rust die er heerst zijn de mensen soepeler en 
verdraagzamer naar elkaar toe. Iedereen is in de Bres op z’n 
best.” 

Niet verbergen
“De mensen komen hier binnen zoals ze zijn. Daarom hangt 
er ook een aparte, harmonieuze sfeer in de Bres. Die sfeer 
ontstaat doordat elke bezoeker er een aandeel aan levert. De 
gasten hebben er begrip voor als iemand even alleen wil zijn; 
boosheid of verdriet hoef je niet te verbergen. Hier is het echt 
zo dat je mag zijn wie je bent. Die acceptatie zorgt voor ont-
spanning en onderlinge verbondenheid. De gasten betekenen 
veel voor elkaar. Zo slaat stress vaak om in vrolijkheid, in de 
Bres wordt ook veel gelachen!”

Nel: “Wanneer iemand door een opmerking van slag raakt, 
dan ben ik daar als vrijwilliger. Dat is het boeiende aan dit 
vrijwilligerswerk, je moet alert zijn én blijven. Ervoor zorgen 
dat, binnen de vrijheid die de gasten hebben, het uitgangs-
punt van de Bres: rust en aandacht, gehandhaafd blijft. In een 
inloophuis moet het initiatief bij de begeleiders liggen, anders 
gaat het met je op de loop. Daarom is het goed dat er in de 
Bres een duidelijke koers is uitgezet. Wie zich daar niet in thuis 
voelt komt meestal ook niet terug.”
Nel kijkt de ruimte in, die gevuld is met vrijwilligers en gasten: 
“Ik vergeet één ding: de Bres beschikt over een heel goed be-
stuur en twee gemotiveerde coördinatoren. Je hoeft je daarom 
als vrijwilliger alleen maar met dit werk bezig te houden. Daar 
heb je dan ook de volle aandacht voor.” 
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‘Een vette 10,5’

Gast Loes
Aan de puzzeltafel zit een vrouw van middelbare leeftijd een 
boek te lezen. Ze draagt een rode bril en heeft zwartgeverfde 
haren. Ogenschijnlijk gaat ze helemaal op in haar boek. Maar 
als je goed kijkt, zie je dat ze met de gesprekken meeluistert. 
Wanneer ik aan haar vraag of zij  geïnterviewd wil worden, 
zegt ze resoluut ja.
“Het getal wat ik de Bres wil geven in vergelijking tot andere 
‘clubhuizen’, is een vette 10,5. Alle mensen zijn hier namelijk 
allemaal gelijk aan elkaar. Niemand krijgt een voorkeursbe-
handeling.”
Loes is midden vijftig en is sinds oktober in de Bres te vinden. 
Momenteel verblijft ze in het KVT (Kort Verblijf Tehuis) en is ze 
op zoek naar een ‘gezellig thuis.’ Loes: “Je zoekt iets meer dan 
een café. Toen ik voor de eerste keer binnenstapte, voelde ik 
mij al meteen welkom. Er werd direct ‘hallo!’ gezegd. Jammer 
dat ik hier pas vanaf 13.00 uur terecht kan. Ik maak graag een 
praatje met zwervers, omdat die ook maar alleen zijn en ik 
weet hoe het is om op straat te dolen.”  

Nieuwsgierig naar de Bres
Enthousiast vertelt Loes: “Ik probeer iedereen in het café 
waar ik kom, aan te sporen om eens naar de Bres te gaan. 
Natuurlijk moet je er wel van houden. Niet iedereen houdt van 
lezen en puzzelen. Ik ken ook wel mensen die, voor of nadat 
ze naar hun werk gaan, hier langs komen. Dan doen ze net 
alsof ze geen werk hebben en zijn ze gewoon nieuwsgierig 
naar hoe het hier is.” 
“Bij de Bres lees ik vaak, leg ik af en toe een puzzel of maak 

ik een babbeltje. Aan mensen die zwerver zijn, vraag ik regel-
matig: ‘Hoe is het met je?’ Dat doe ik omdat ik zelf ook vanaf 
mijn 15e tot tien jaar geleden op straat heb rondgezworven. 
Ik probeer veel reclame voor de Bres te maken. Ook heb ik 
gedemonstreerd voor homo’s en Zwarte Piet: ik kan gewoon 
niet tegen ongelijkheid. Op internet stuur ik dan ook van alles 
aan  iedereen door.”
‘’Afgelopen kerst hebben wij (ze wijst naar een vrouw tegen-
over ons), ‘kerststerren’ gemaakt. Kerststerren maken kan ie-
dereen en het was dan ook heel gezellig! Ik hoop dat de Bres 
nog lang zal mogen bestaan. Mensen die naar de Bres gaan 
worden ook minder snel ziek, omdat ze elkaar hier allemaal 
kennen en contact met elkaar houden.”

Altijd in beweging

Gast Miranda (gefingeerd) 
Miranda komt altijd halverwege de middag de Bres binnen. 
Ze pauzeert ‘s middags namelijk, omdat ze geld verdient met 
klusjes voor het Leger des Heils. Als ze binnenkomt, zegt ze 
iedereen netjes gedag en vraagt ze verschillende mensen 
hoe het met hen gaat. Daarna schuift ze bij Loes aan voor een 
praatje. 
“Je moet durven te gaan en je niet gedwongen voelen om te 
gaan. Voor het Leger des Heils prik ik papier en vaak pauzeer 
ik bij de Bres. Ook doe ik wel eens mee met schilderen; dan 
vergeet ik vaak dat ik nog papier moet prikken, haha!” Dan 
zegt Miranda tegen Loes: “Is het prikken ook niet wat voor jou? 
Als je nog iets intensiever bezig wil, kun je bij ons terecht.”



9

De sleur doorbreken  

Gast Arjen (gefingeerd)
Arjen is een rustige man. Hij zit vaak met een kopje koffie aan 
de puzzeltafel, waar hij rustig van zich af kan kijken. Toch 
knoopt hij altijd een praatje aan met een van de vrijwilligers. 
Waarom komt hij eigenlijk naar de Bres? 
“Ik kom hier sinds de stop van Bonjour. Ik doe aan puzzelen 
en lees vaak een krantje. Het is gewoon zo  gekomen, ik puz-
zelde nooit, maar toen ik hier kwam, begon ik er opeens mee. 
Voor mij is de Bres echt een onderbreking van de sleur. Jam-
mer dat het ’s ochtends dicht zit. Ik ben een stevige roker. Een 
bezoekje aan de Bres verzet mijn zinnen. Ik ben een man van 
de straat. Voor een probleem vind altijd wel weer een oplos-
sing. Als ik behoefte heb aan gezelligheid, zoek ik die op.” 
Van alle vrijwilligers heb ik het meeste contact met Joke. Ik 
heb met haar een sterke band. De openheid en de oprecht-
heid van de vrijwilligers spreekt mij aan. Ze zijn vriendelijk en 
stralen rust uit.  Het kerstdiner was voor mij het hoogtepunt 
van het afgelopen jaar. Het is dan echt gezellig en er stond 
lekker eten op tafel!”
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‘’Wat voor mij het hoogtepunt van het jaar is? De Kerstdagen! 
Daar blik echt met een voldaan gevoel op terug. Mijn vrouw 
en ik maken dan samen de slaatjes en de collega-vrijwilligers 
verzorgen weer wat anders. Dit jaar gaven de bezoekers voor 
alle vrijwilligers na afloop een applaus! Het eten was ook 
echt heerlijk. En hoewel er geen pianist was, had volgens mij 
iedereen het wel naar z’n zin.” 
Berend: “Waarom ik vrijwilliger ben? Ik heb nooit iets kunnen 
doen voor mijn medemens, omdat ik door het varen altijd weg 
was. Ik wilde na mijn pensioen eens iets doen voor een ander 
en niet achter de geraniums  zitten. Ik hoop dat de Bres over 
vijf jaar nog bestaat en dat het financieel uit kan. Het aantal 
vrijwilligers kan wellicht een probleem worden. Het is de vraag 
of de generatie na ons dit werk zal overnemen.”

Vrijwilliger Berend
Berend is vanaf 2003 vrijwilliger bij de Bres. Hij kwam in dat 
jaar in Zwolle wonen en was voorheen binnenvaartschipper. 
Hij verkende waterwegen in binnen- en buitenland. Waarom 
heeft hij ervoor gekozen om in de Bres vrijwilligerswerk te 
gaan doen?
Toen er in de kerk vrijwilligers werden gezocht en er een op-
roep in het ‘geesteskrantje’ werd geplaatst, twijfelde hij geen 
moment, maar rond die tijd werd er veel gerookt in de Bres en 
daar kon hij niet zo goed tegen. In oktober 2007 kwam er een 
rookverbod en was Berend meteen weer van de partij. “Ik was 
al een beetje bekend met de Bres. Nu sta ik op de invallijst, 
want mijn (klein)kinderen staan op 1.“
Berend vertelt: “Bij de Bres ben ik gastheer. Ik doe ook wel 
eens mee met kaarten  en klaverjassen. Als iemand hier voor 
de eerste keer komt, vraag ik meestal: ‘Ben je hier nieuw? En 
ben je hier wel eens eerder geweest?”
Leerzame tijd
“Ik zou het wel leuk vinden als er wat jonge dames en jongens 
bij zouden komen. Vaak gaan ze weer weg, omdat ze voor 
hun beroep moeten kiezen. Ik hoop dat hun tijd bij de Bres 
leerzaam is. Het is ook mooi dat de mensen van heinde en 
verre komen, zoals uit Syrië en Irak. Ik hoorde laatst van een 
man uit Syrië dat hij erg positief is over de manier waarop wij 
met buitenlanders omgaan,” vertelt Berend, die naast de Bres 
ook nog actief is voor een initiatief vanuit de Oosterkerk, waar-
bij vrijwilligers mensen ondersteunen met klushulp.

‘Ik twijfelde geen moment’
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De glimlach

Gast Roy
Roy is via zijn moeder en meerdere mensen in de Bres terecht 
gekomen. Het is een jongen die erg van zijn vrijheid houdt en 
zo nu en dan komt binnen waaien. Met zijn geel-rode werku-
niform en zijn stralende glimlach is hij de vrolijkheid zelve. Wie 
schuilt er achter deze bijzondere verschijning? Roy: ‘’In mijn tijd 
bestond de Bres nog niet. In de jaren 90 had je nog geen Bres 
of de Uitweg, pas vanaf 2000.” 
Na twaalf maanden dienstplicht wachtte Roy meerdere jaren 
op een geschikte arbeidsplaats. Hij mocht destijds niet sol-
liciteren, omdat hij via de sociale werkplaats een baan zou 
krijgen. “En zo belandde ik een aantal jaren thuis, alleen met 
mijn hond.” Inmiddels werkt Roy weer. “Wat was ik blij dat ik 
weer aan het werk kon! Toen ik mijn baan kreeg, was ik direct 
van de straat.”

Hij vertelt: “Ik ben er wel achter gekomen dat als je thuis zit, 
je echt niet weet wat je moet doen. Ik moest elk dubbeltje 
omdraaien en maakte van de dag een nacht. Dan stond ik 
laat in de middag op en ging ik er pas vijf uur ’s nachts weer 
in. Gelukkig is er de Bres. En bij de Bres heb je niet alleen een 
kopje koffie, maar ook iemand om tegenaan te praten. Zon-
der de Bres zou er ‘heel wat wegvallen.’ Wat ik heel bijzonder 
vind, is dat je hier gewoon lekker jezelf kunt zijn!”
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Erkend en gekend zijn - zien en gezien worden

Coördinator Lucia Besten
Lucia Besten is vanaf 2007, inmiddels samen met Sylvia van 
Gelder, coördinator van de Bres. Ze vertelt: “In 15 jaar is er 
veel gebeurd maar de formule van de Bres die bij de start 
als uitgangspunt werd geformuleerd, is nog steeds actueel 
namelijk: gemarginaliseerde mensen in het centrum van de 
aandacht plaatsen. Stemlozen een stem geven. Onzichtbare 
mensen zichtbaar aanwezig maken. ‘RAT’: Ruimte, Aandacht 
en Tijd geven.”

De ontmoeting
“In de Bres komen mensen met diverse achtergronden, elk 
met hun eigen verhaal, kleur, en al dan geen geloofsbeleving. 
Ondanks hun verscheidenheid of misschien juist daardoor is 
er sprake van harmonie en verbondenheid met elkaar. Dat is 
erg mooi om te zien, mensen mogen hier zijn wie ze zijn en 
respecteren elkaar over en weer. In de maatschappij vervullen 
we allerlei rollen, maar hier gaat het om de ontmoeting van 
mens tot mens. Het kan iedereen overkomen dat je door om-
standigheden de grip op het leven kwijt raakt. De meerwaar-
de van de Bres is op dat moment dat je jezelf mag zijn, hoe 
en wie je ook bent . Erkend en gekend, zien en gezien worden  
zijn belangrijke sleutelbegrippen in de Bres. De vrijwilligers  
van de Bres  vervullen daarin een belangrijke taak. Het is een 
uitdaging om vrijwilliger te zijn in de ontmoeting met al deze 
kleurrijke gasten, ze verrijken je als mens maar het vraagt ook 
om de juiste balans als het gaat om afstand en nabijheid. 
Ik heb dan ook grote waardering voor de wijze waarop de 
vrijwilligers hun taak als gastvrouw/-heer oppakken.”

Kracht van samenwerking 
“Door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), is  er 
meer sprake van afstemming en samenwerking. De  hulpor-
ganisaties in Zwolle weten de Bres te vinden. Als organisa-
ties je weten te vinden, kun je als inloophuis ook veel meer 
betekenen. Deze plek biedt naast veiligheid ook  bescherming 
en maakt een laagdrempelige ontmoeting mogelijk. Juist 
daarin schuilt de kracht van de Bres. Dat is bijvoorbeeld het 
geval wanneer hulpverleners merken dat mensen nog niet toe 
zijn aan hulpverlening. Een bezoekje aan de Bres is een eerste 
stap in het doorbreken van het isolement en  dat kan van 
grote betekenis zijn.’’

Velen van goede wil
“Sinds het RIBW in ons pand is gekomen, is het voor de gasten 
makkelijker geworden deel te nemen aan de activiteiten van 
deze organisatie. Ze kunnen doorstromen naar een plek die 
beter bij hen past, maar andersom zie je ook dat cliënten van 
het RIBW zich veilig genoeg voelen om een bezoek te brengen 
aan de inloop van de Bres. Op deze manier zijn we geen 
eilandje op zich, maar een onderdeel van een groter geheel 
aan samenwerkingspartners.” 
Lucia Besten: “De Bres heeft na 15 jaar nog steeds een belang-
rijke taak te vervullen: mensen bouwen hier hun netwerken 
en voorkomen zo dat ze vereenzamen en/of verder afglijden.  
Gelukkig staan velen van goede wil, sponsors, de gemeente 
Zwolle en de diaconie ons bij, want zonder hen zouden we 
financieel niet kunnen bestaan.”
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‘Het is goed dat de Bres er is’

Gast Roos
Roos vertelt: ‘’Ik kom nu zo’n 14 jaar in de Bres; dus eigenlijk al 
vanaf het begin. Een ouderling van de kerk heeft mij op deze 
plek gewezen. Het is goed dat de Bres er is voor chronische 
patiënten, want in Zwolle zijn er verder geen geschikte plek-
ken voor hen. Ik waardeer ieder op zijn/haar eigen manier. 
Ik wil de loftrompet opsteken voor de vrijwilligers! Ik ken een 
aantal al vanaf het begin; er zijn ook vrijwilligers die al overle-
den zijn.” 
Roos klaverjast graag in de Bres. “Gewoon zitten en niks doen 
is niets voor mij,” zegt ze. Om een sociaal isolement te voorko-
men gaat ze - naast de Bres - ook wel eens van vijf tot zeven 
naar een cafeetje in de buurt. “Ik mag ook graag tv- kijken of 
op de computer klaverjassen.” Wat haar stoort is dat de och-
tenden van het Inloophuis ‘wegbezuinigd’ zijn: “Schandalig!”

‘Ik kom hier bijna elke dag’

Bezoeker Willem (gefingeerd)
“De eerste keer dat ik hier binnenkwam, was ik heel zenuw-
achtig. Alles was nieuw voor mij. Ik ben hier helemaal alleen 
gekomen en woonde toen een paar jaar in Zwolle. Sinds 2004 
kom ik hier. Voorheen kwam ik alleen bij Focus. Ik kom uit de 
Noordoostpolder,  elf jaar geleden kwam ik in  Zwolle wonen.”

Pak met strikje
“Als ik het niet leuk vind, ga ik weer weg, maar dat gebeurt 
zelden of nooit. De vrijwilligers zijn ook leuke mensen. Waar-
om ik hier kom? Om mensen te ontmoeten. Ja! Alles bij elkaar 
is het gewoon leuk! Als ik niet bij de Bres ben, lees ik graag of 
kijk ik tv. Ik houd ook van computeren en uitgaan. 
Als ik uitga, leer ik allemaal nieuwe mensen kennen. Zo ook 
met carnaval, daar ga ik dan alleen naar toe. Het was dit jaar 
ook weer geweldig! Ik droeg een zwart pak met een strikje.” 
Willem: “Jammer dat de Bres op zondag gesloten is. Het is nu 
maar één keer in de maand geopend op de zondag. Ik maak 
altijd tijd voor de Bres, ik kom hier bijna elke dag. Ik ga binnen-
kort aan de slag via een uitzendbureau, dus waarschijnlijk ben 
ik hier dan minder te vinden.’’

Vrij zijn  
Bezoeker R.N.N.
“Ik heb nooit gewerkt. Ik ben van schippers-komaf en ben 
vaak in de Bres te vinden. In de zomer van 1981 kreeg ik een 
auto-ongeluk. Ik zat op dat moment in 5 VWO en heb toen 
tien weken in coma gelegen. Ik kreeg een goede dreun en 
daar heb ik hersenletsel aan overgehouden. Ik kan mij nog 
goed herinneren dat ik daarna weer naar school ben gegaan 
en het één en ander heb ingehaald, maar sindsdien ben ik 
arbeidsongeschikt. Ik ben 80 tot 100 procent afgekeurd. Mijn 
hele leven ben ik ‘vrij’, dat is hoe God het wil. Ik hoop dat de 
Bres zal blijven bestaan.” 

‘Ik kon nergens heen’
Gast Sandra (gefingeerd)
“Ik vind het hier altijd leuk. Als dit er niet was, dan was het 
niet best met mij afgelopen. Ik kon nergens heen. Ik kom hier 
voor een babbeltje en een gratis kopje koffie. Ik praat over 
persoonlijke dingen, maar ook over luchtige zaken en doe aan 
puzzelen. Aan aandacht en gezelligheid geen gebrek!”
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‘Ik denk dat er toch wel behoefte aan is’

Buurvrouw Ynke 
Ynke woont sinds drie jaar in de buurt van inloophuis de Bres, 
in een nabijgelegen appartement: “Mijn man en ik kregen een 
uitnodiging om als nieuwe bewoners kennis te maken met in-
loophuis de Bres. Ik had geen idee wat mij te wachten stond.” 

Ynke: “Bij aankomst kregen wij, samen met twee andere stel-
len, een maaltijd en een workshop voorgeschoteld. Er waren 
ook bezoekers: ik geloof dat mijn man nog met iemand van 
de Rummikubtafel heeft gepraat. We hebben daardoor een 
goede indruk gekregen van de Bres. Al gauw vroeg ik aan 
Lucia: ‘Doen jullie ook wat aan muziek? Als jullie een piano 
regelen, wil ik wel wat voor jullie doen. En ja hoor, binnen drie 
weken stond er een!” 

Op een bankje
Ynke is geboren en getogen in Drenthe. Doordeweeks werkt 
ze als activiteitenbegeleidster in een woonzorgcentrum, waar 
ze onder meer muziektherapie geeft aan dementerende 
ouderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap of 
spierziekte.  
Onlangs kwam Ynke in de Thomas à Kempisstraat een bezoe-
ker van de Bres tegen: “Die riep vanuit het niets: ‘Daar is onze 
pianist!’ Toen zijn we nog even op een bankje gaan zitten voor 
een praatje.” 

Ynke heeft met twee bezoekers geruime tijd op de donder-
dagmiddag muziek gemaakt, maar dat kon  niet elke Bres-
ganger bekoren: “Twee uur duurde te lang.”  Daarom probeert 
ze het binnenkort  op een andere manier: “Ik ga als gastvrouw 
aan de gang en wil tijdens mijn muzieksessies meer spontaan 
dingen laten gebeuren, al is het maar voor een kwartiertje!”
‘’Ik vind het leuk dat de Bres vlakbij de binnenstad ligt en men-
sen van allerlei pluimage zich met elkaar mengen. De sfeer is 
ongedwongen.”  

Warmer dan buiten

Bezoeker Marcel (gefingeerd)
“De ene dag zit je met een grote groep mensen en de andere 
keer zijn er wat minder. Ik vind de Bres een gezellige plek. Het 
is een mooie stek om lekker koffie te drinken en in een gezel-
lige sfeer te zitten. Het is hier relaxed. De vrijwilligers hebben 
ook veel ervaring. Het is hier bovendien ook warmer dan 
buiten. Dat weet ik, omdat ik overdag veel in de binnenstad te 
vinden ben.” 
Marcel: “Toen ik thuis zat, had ik veel last van stress. Daardoor 
raakte ik mijn werk kwijt en moest ik mijn huis uit. Mijn relatie 
ging ook uit. Gelukkig kan ik bij de Bres terecht.” 
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De Bres en de barmhartige Samaritaan

Wim van Ree, diaconaal consulent
“De wortels van de Bres liggen aan de Lassuslaan. Daar 
ontstond bij ds. Egbert van Veldhuizen, diaconaal predikant, in 
zijn tot studeerkamer omgebouwde garage, min of meer een 
‘inloophuis’ voor mensen die met hun ziel onder de arm lopen. 
Het werd een ruimte waar mensen hun verhaal kwijt konden. 
Later mondde dat uit tot de huidige Bres.’’

Mee met de soepbus
Wim van Ree is sinds 2014 diaconaal consulent van de Protes-
tantse Gemeente van Zwolle. Zijn missie is het contact leggen 
met mensen die in sociale en financiële armoede verkeren. 
Hij bereikt de mensen bijvoorbeeld via de Zwolse soepbus of 
door mee te lopen met de klussendienst van Frion. 
Van Ree begon als secretaris van de diaconie in 1992, tegelijk 
met Egbert van Veldhuizen. Samen maakten ze een ‘tour’ door 
Zwolle wat resulteerde in het boekwerk ‘Wat heb je te zoeken 
in Zwolle?’ 

Samen met onder anderen Pia van de Ven, Angelien Mie-
dema, Rob Weenink en Albert Dost, experts uit verschillende 
geledingen, startte dominee Van Veldhuizen in 1998 met een 
verkennende commissie, want de garage annex studeerka-
mer van Van Veldhuizen kon niet blijven fungeren als inloop-
plek ... Zo’n twee jaar later werd het huidige inloophuis de 
Bres geopend. Tot zijn vroegtijdig pensioen in 2005 was Van 
Veldhuizen onder meer coördinator van de Bres. In 2006 nam 
ds. Miedema het stokje als diaconaal predikant van hem over. 
Door een andere functieomschrijving kon hij minder tijd aan 
de Bres besteden. Hij stopte in 2011. 

Talenten en gaven
Wim van Ree: “De mensen die in de Bres komen, zoeken let-
terlijk en figuurlijk warmte.  Je voelt je er direct thuis en dat is 
ook erg prettig, vooral als je een tijdje niet bent geweest. 
De mensen gaan goed met elkaar om en iedereen mag zijn 
zoals hij is, ongeacht zijn referentiekader. Dat doet mij denken 
aan de barmhartige Samaritaan, waarbij de Samaritaan 
zonder na te denken de gevallene langs de kant van de weg 
oppakte. 

De Bres wilde bij de start mensen niet activeren. Met de 
wetenschap van nu is indertijd mogelijk te weinig gebruik 
gemaakt van de talenten en gaven van de bezoekers. Dit is 
geen verwijt, maar het is goed dat er nu een samenwerking is 
met het RIBW, zodat de Bres ook een beroep kan doen op de 
kwaliteiten van de gasten.” 

Geld geven heeft waarde
Van Ree: “Hoe het komt dat er veel mensen uit de 
protestantse kerk als vrijwilliger betrokken zijn bij de Bres? Dat 
komt door liefde voor en betrokkenheid bij mensen die een 
luisterend oor nodig hebben. Daarnaast kun je als vrijwilliger 
echt je eigen kwaliteiten inbrengen. De afgelopen jaren 
dreigde de Bres twee keer te sluiten door een niet-sluitende 
exploitatie. Dit is onder meer voorkomen met behulp van 
bijdragen van de diaconie. Dit hebben we gedaan vanuit een 
gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de Bres. 
Naast de protestantse kerk heeft ook voormalig wethouder 
Erik Dannenberg zich ingespannen voor de Bres. 
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‘De Bres biedt een stukje huiselijke gezelligheid’

Bezoeker Geert 
Tegenover mij zit een man van een jaar of zestig. Hij zit aan 
een leestafel en leest de plaatselijke krant. Wanneer er een 
oudere man bij komt, voeren ze een geanimeerd gesprek over 
het verschil tussen stad en platteland. Wat beweegt deze man 
om naar de Bres te gaan? 
“Ik kom vanaf januari 2014 in de Bres. Dat is nog niet zo lang 
hé? De wijkagent heeft mij op deze plek gewezen. Ik had 
eerst een huisje, een boompje en een beestje, maar dat is 
niet goed gegaan. Op een dag kwam ik met mijn auto op 
een plein in Zwolle te staan. Ik werd aangesproken door een 
politieagent, die al snel in de gaten had dat het niet goed met 
mij ging. Hij verwees mij door naar de Bres en daarna kreeg 
ik een gesprek met de coördinator. Ik ben sindsdien een paar 
keer geweest, maar later ging het zo slecht met mij dat ik met 
de ambulance naar het ziekenhuis ben afgevoerd. Ik ben daar 
uiteindelijk op eigen kracht weer uitgekomen.”

Het kerstverhaal
Geert: “Sinds begin februari gaat het weer beter met mij. Ik 
kom hier eigenlijk altijd met veel plezier om te puzzelen of om 
even te ouwehoeren. Zodoende kom ik nu ook weer binnen 
waaien voor een kopje koffie. Wat de Bres voor mij betekent? 
De Bres biedt een stukje huiselijke gezelligheid. Af en toe help 
ik hier ook een handje mee. Zo heb ik tijdens het kerstdiner 
het kerstverhaal aan de mensen verteld. Ik had het verhaal 
al een beetje aangepast aan deze tijd. Dit verhaal is waarge-
beurd: rond kerst is er namelijk in Amsterdam een baby in een 
kliko gevonden. Gelukkig heeft dit meisje heeft weer een kans 
gekregen. Het verhaal sprak velen aan, iedereen keek toe!”  

We maken in de kerk de mensen ook duidelijk dat giften er 
werkelijk toe doen, dat geld geven waarde heeft.  Waarom de 
Bres ondersteund moet worden? In de kerk voelt niet iedereen 
zich thuis. De Bres voorziet daarom in een zekere behoefte 
voor deze mensen.  In de Bres is er geen drempel en daarom 
is dit, naar mijn voorzichtige analyse, een goed alternatief. De 
Bres is uniek doordat zij geen formele hulp geeft, maar infor-
mele hulp biedt en zich niet wil profileren als hulpverlenende 
instantie.”
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Stagiaire Marcella
‘’Ik kwam aan deze stageplek door mijn zus. Zij heeft hier 
twaalf jaar geleden ook stage gelopen. Ik heb toen gebeld en 
kon direct langskomen voor een gesprek.” 

Marcella vertelt: “Ik voelde mij direct  welkom bij de Bres. Je 
leert hier hoe je met mensen om moet gaan. Want je onder-
vindt hier direct de gevolgen van je handelen.”

Wel regels
“Eind oktober had ik in de Bres mijn eerste dag. Ik vond het erg 
spannend, want ik kende de bezoekers natuurlijk nog niet zo 
goed. Ik vond de sfeer hier meteen heel gemoedelijk. Mensen 
vroegen meteen wie ik was en welke opleiding ik deed. Sylvia 
(coördinator red.) begeleidt mij en ik mag ook zelf leerdoelen 
bedenken die ik in de praktijk uitvoer. Mensen komen hier 
om ‘hun ding’ te doen. Omdat het hier zo vrij is, kunnen de 
bezoekers ondernemen wat ze willen, al zijn er wel regels! Dat 
het allemaal prettig verloopt, komt door levenservaring en het 
respect wat de mensen voor elkaar hebben.”

‘’Ik wil later de psychiatrie in. Ik vind de verslavingszorg ook 
erg interessant en ben erg benieuwd hoe het er daar aan toe 
gaat. Ik hoop uiteindelijk via een jaarstage te blijven ‘plakken’. 
Er zijn velen die straks een baan zoeken, maar ik zie het tegen 
die tijd wel.”

‘Mensen komen hier om hun ding te doen’ ‘Dit zijn mijn mensen’ 

Vrijwilliger Bart 
Bart is nu een jaar vrijwilliger bij de Bres. In zijn vrije tijd houdt 
hij zich bezig met zijn stichting ‘De Red Horse Company’, 
waarmee hij geld inzamelt voor projecten in de Filipijnen. Na 
een tip van zijn zus raakte hij betrokken bij de Bres. 

“Als je verlegen zit om een bezigheid, dan bel je maar, werd 
mij gezegd. Sindsdien ben ik hier regelmatig te vinden, 
sowieso één middag in de veertien dagen. Ik heb altijd oog 
gehad voor de bezoekers van de Bres. Dit zijn mijn mensen; 
de mensen waar ik me sterk voor wil maken! Je hebt hier 
veel diversiteit, en ieder heeft z’n eigen ‘verhaal’. Wanneer er 
mensen zijn die om een praatje verlegen zitten gaan we met 
hen in gesprek, geheel vrijblijvend.” 

Een goochelaar
Bart: “Wat mij het meest bijgebleven is? Een tijdje geleden 
kwam hier op een zondagmiddag een jonge knaap langs. 
Ik gok dat hij een jaar of 22 was. Ik weet niet hoe het nu met 
hem is, maar hij had wel een zoon van mij kunnen zijn. We-
gens bepaalde omstandigheden was hij bij de Bres beland. 
Je zoekt dan een manier om het gesprek aan te gaan. Hij 
was met speelkaarten bezig; het leek wel een goochelaar! In 
plaats van de jongen direct te vragen wie hij was en wat hij 
kwam doen, vroeg ik hem: ‘Ben je een goochelaar?’ En gaan-
deweg ontvouwde zich toen een boeiend gesprek.” 
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Eerder naar bed
Bart vertelt: “Ik heb 43 jaar in de houthandel gewerkt. Toen ik 
chef was, ging ik ook gewoon in de kantine bij mijn werkne-
mers zitten. Af en toe werd er in mijn bijzijn wel eens gepraat 
over wat er beter kon. Ik zei dan altijd: als er iets niet goed is in 
jullie ogen, doe er dan wat aan, neem je verantwoordelijkheid 
en meld het. Daar zijn de kring-vergaderingen voor. Hier pro-
beer ik vaste gasten af en toe ook te helpen, waar mogelijk. 
Zo heb ik wel eens tegen een bezoeker gezegd dat hij eerder 
naar bed moest gaan. Ook gaf ik hem het advies om niet altijd 
te klagen en een ander de schuld te geven van zijn situatie, 
maar om zichzelf eens een spiegel voor te houden. Vanuit de 
ogen van een ander. Ik vond het mooi om van deze gast te 
horen dat hij dat ‘een keer zou doen.’  

Bart benadrukt: “De vrijwilligers hier zijn mensen die werkelijk 
begaan zijn met de omstandigheden waarin de gasten ver-
keren. Zelf werk ik meestal met Agnes (mijn zus) en Mariska. 
Ook de gasten kennen elkaar goed en gaan respectvol met 
elkaar om, maar net als overal geldt ook hier dat de één hen 
beter ligt dan de ander.
Eigenlijk doe ik aan alle activiteiten in de Bres wel een beetje 
mee, zeker als er een mannetje tekort komt. Dan ga ik erbij 
zitten, zodat ze het spel kunnen doen wat ze graag willen 
doen. Bij de Bres kunnen de mensen een plek vinden die als 
hun ‘thuis’ voelt. Dat spreekt mij aan.” 
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‘Mensen maken elkaar enthousiast’ 

RIBW-begeleidster Maria Witjes 

Vanaf augustus 2012 organiseert RIBW Groep Overijssel voor 
het eerst dagbesteding op de bovenverdieping van inloop-
huis de Bres. Begeleiders bieden daar activiteiten aan zoals 
computer-, naai- en fotografielessen. In het kader van keten-
samenwerking en wijkgericht werken werden  de krachten 
gebundeld met de Bres. 

De dagbesteding is onder meer gericht op persoonlijke ont-
wikkeling, het onderzoeken van je mogelijkheden, vaardig-
heden trainen en structuur bieden of stabiliseren:  “Mensen 
werken hier aan persoonlijke doelen, die kunnen bijdragen 
aan herstel, het vergroten van zelfredzaamheid en meedoen 
in de samenleving. Wij gaan ujit van ieders talent. Daarom 
heet de dagbesteding nu ook De Talentenstudio.”

Even wennen
“In het begin was het voor iedereen even wennen. De Bres 
zat hier al meer dan tien jaar en iedereen was goed op elkaar 
ingespeeld. De bezoekers van de Bres moesten wennen aan 
de grote aanloop tijdens de koffiepauzes. Daarom hebben 
wij deze momenten langzaam opgebouwd. We zijn begon-
nen om bij de aanvang van de dag samen koffie te drinken. 
Nu gaan we ook tijdens het koffiemoment naar beneden 
om samen wat te drinken en dat gaat prima. Inmiddels doet 
een aantal bezoekers van het inloophuis ook mee aan De 
Talentenstudio.”

Activiteitengroep
“De dagbesteding was aanvankelijk bedoeld voor mensen 
met een psychiatrische achtergrond, maar nu is iedereen uit 
Zwolle hier welkom. Ik merk dat mensen elkaar enthousiast 
maken door te zien wat een ander doet. Dat prikkelt mensen 
om ook mee te gaan doen. 
We hebben een ruilkast, een idee van een oud-cliënt die het 
zonde vond om spullen weg te gooien. Wanneer iemand iets 
uit deze kast pakt, mag diegene er ook iets in terugzetten. Dit 
gaat met een gesloten beurs.
In het kader van de samenwerking is er nu samen met vrijwil-
ligers van het inloophuis ook een activiteitengroep opgezet 
om samen activiteiten te bedenken voor de ‘Week van Zorg 
en Welzijn’ en Pasen. We willen ook onze bezoekers hierbij 
betrekken. Hoe meer ideeën, hoe beter!” 
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Donateurs en sponsors.

Voor de huisvesting en vaste lasten, de koffie en thee, de krant 
en iets extra’s tijdens de feestdagen is De Bres afhankelijk 
van financiële hulp van sponsors, waaronder religieuze en 
levensbeschouwelijke organisaties, bedrijven en de gemeente 
Zwolle. Maar ook vele particuliere donateurs steunen ons 
werk met bijvoorbeeld een maandelijkse donatie.

Steun ons: 

•	 Via	een	eenmalige	donatie	naar	rekening	nummer	IBAN	
nummer NL 58 INGB 0004 3709 60, ten name van de 
Bres  Zwolle.

•	 Door	–	als	bedrijf	of	vereniging		–	een	project	of	vaste	
kostenpost te sponsoren, zoals een jaar lang koffie of een 
uitje voor de bezoekers. 

•	 De	Bres	kan	intentieverklaringen	overleggen	van	de	ge-
meente Zwolle en de diaconieën van de protestantse en 

 katholieke kerken in Zwolle.
•	 Het	inloophuis	is	ook	een	Algemeen	Nut	Beoogde	Instel-

ling (ANBI), wat inhoudt dat uw gift aan de Bres fiscaal 
 aftrekbaar is.

Onze Vrijwilligers
Onze toegewijde vrijwilligers zien erop toe dat de gasten een 
ontspannen middag hebben. Ze ‘coachen’ hen op indirecte 
wijze. Door te luisteren, soms bij te sturen, te stimuleren, door 
belangstelling te tonen voor nieuwe stappen, tips te geven 
en gasten aan te spreken op hun mogelijkheden. Hierdoor 
komen gasten tot het leggen van contacten, afspraken en het 
ondernemen van nieuwe dingen. Ook kunnen zij elkaar tot 
steun en troost zijn.

Meer weten;
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend kijken:
loophuis de Bres 
Heiligeweg 1
8011 XX Zwolle
(038) 421 31 55
info@debreszwolle.nl
www.debreszwolle.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
en elke 1e zondag van de maand
van 13.00-16.30 uur
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