Geachte leden van de gemeenteraad van Zwolle

Zojuist heeft u geluisterd naar onze stadsdichter Kees Smits.

Twee jaar heeft hij ons als burgers verrast met zijn gedichten.

Hij heeft dat met verve gedaan en daarvoor zowel complimenten als kritiek ontvangen.
Je hebt best lef nodig als je stadsdichter wilt wezen.

Wat dat betreft verschilt een stadsdichter niets van een raadslid.

Het gedicht dat hij las staat ook op een van de publicatieborden aan de buitenmuur van
de Schepenzaal. Hebt u het gezien en gelezen? Ook de typefout ontdekt?

Die is van mij. Cijfers gaan bij mij altijd fout. Ik ben meer van de letters, dus excuus
voor deze fout. De volgende stadsdichter mag echt aanblijven tot 2021.

Waarvoor ik hier naast Kees sta? Mijn naam is Trijntje Gosker en ik spreek u toe als lid
van het burgerinitiatief Zwolle Zien. Wij zetten ons in voor het benoemen en
ondersteunen van de stadsdichter sinds Marieke van Bolderen die was aangesteld vanuit
de Partij van Cultuur aangaf niet langer stadsdichter te kunnen zijn. In goed overleg
hebben wij de klus toen naar ons toegetrokken, twee jaar geleden Kees Smits aangesteld
en hem gesteund.

Zijn periode loopt nu af en wij zoeken een nieuwe stadsdichter. Zoekt u mee?

Men kan nog tot donderdag solliciteren. Ja, dat is wel kort dag.

En ja, ik had hier een maand eerder moeten staan...

En ja, bij het verspreiden van de oproep liep alles ook niet geheel viekkeloos, ondanks
de steun van Stadkamer.

Nu zijn dichters natuurlijk ook raar volk: autonome en eigengereide woordkunstenaars.
Krachtige uitspraken genoeg, maar iets doen? Ho maar! Gelukkig is er een gemeenteraad
met allemaal mensen die juist sterk zijn in het maken van afspraken, die vervolgens ook
nakomen en uitvoeren. Het doen is dus aan jullie.

En als burger zeg ik dan recht uit mijn hart: DANK daarvoor!

Maar jullie hebben ook ons (dichters) nodig om de stad een beetje mooier te maken, een
beetje extra kleur te geven, om de inwoners en hun bestuurders met mooie woorden te
wijzen op wat ze zouden kunnen zien als ze keken door de bril van een ander. Dat is zeer
waardevol! Elk kasteel zijn nar, elke stad zijn dichter. Wees niet bang voor de spiegel!

Daarom wil ik u nu twee dingen vragen:

1- Wilt u de nieuwe stadsdichter die op gedichtendag 2019 (op 31 januari tijdens de door
ons te organiseren Nacht van de Poézie in onze eigen Stadkamer) aan de stad
gepresenteerd zal worden positief tegemoet treden, omarmen en uitdagen om met zijn of
haar woorden Zwolle te doen “shinen”?

2- Wilt u er met elkaar eens over debatteren of de tijd nu rijp is dat de gemeenteraad
van Zwolle, net als vroeger, zelf weer een stadsdichter aanstelt? Dat hoeft niet
vanavond, maar u kunt het op de agenda zetten. En dan, wie weet, over twee jaar....

Ik sluit af met mijn gedicht dat aan de gevel hangt: Stadsdichter gezocht.



Stadsdichter gezocht

De stille dichters mogen zich weer roeren
hun woorden laten dansen
door de straten van de stad

straks wordt een nieuwe stadsdichter

gekozen en gekoesterd

dat luistert nauw

dus zoeken we een dichter die met kracht

het leven van de stad in woorden weet te vangen
bloedstollend voor de eeuwigheid bewaard

Dat luistert nauw voor Zwolle.

Trijntje Gosker, oktober 2018



Zwolle
We gaan vooruit,

zegt menig Zwollenaar,

want zie,

de coalitie is nu klaar.

We krijgen vast wel molens

om de wind

te vangen

in klimaatneutrale sprint.

Uit een stadsgedicht van Kees Smits,
stadsdichter 2017-2019
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