
Geachte Burgemeester, wethouders en leden van de gemeenteraad 

 

In november stond ik hier om - samen met de nu voormalige stadsdichter-  een pleidooi 

te houden voor wat meer steun en status vanuit het stadsbestuur voor het 

stadsdichterschap. 

Vandaag kom ik u bedanken voor het omarmen van de Stadsdichter, zoals u bij de 

begrotingsbehandeling heeft besproken. Dus wethouder van cultuur: Dank u wel voor 

deze eerste stap. Maar ik ben er nu ook om de nieuwe stadsdichter aan u voor te stellen. 

 

We hebben voor deze redelijk nieuwe en redelijk jonge Zwollenaar gekozen vanwege zijn 

sprankelende taal, zijn vleugje humor, zijn sterke voordracht en de serieuze manier 

waarop hij een ingewikkeld probleem met mooie woorden haarscherp neer kan zetten. 

 

Hij haalde ons over de streep met een kort gedicht (dat was de opdracht!) over het 

actuele probleem van de Zwolse rolstoelers die graag wat gemakkelijker gebruik zouden 

willen kunnen maken van het openbaar vervoer. Hij deed dat in 8 regels (dat was 

opdracht!) met een kwinkslag en een gelaagdheid die wel schuurt maar niet krast. 

 

De eerste opdracht die hij kreeg, was in de periode dat Zwolle zocht naar een 

mogelijkheid Herman Brood ergens in de stad te vernoemen.  

Deze kandidaat deed dat met verve en met een beetje ‘Herman Broodtaal’.  

U zult het horen… 

 

Deze eerste opdrachten kreeg hij van ons.  

Voortaan mag u hem zelf uitdagen om voor u te schrijven! 

Luistert u nu naar uw nieuwe stadsdichter: Jeroen Kraakman  

 

Trijntje Gosker, Zwolle Zien 


