
Openingspreek 

 

Als ik met mijn pen 

Vol vers gebrouwen inkt 

Over het papier dans 

Met alle mooie woorden sjans 

En ongemerkt scherp 

De fijnste zinnen ontwerp 

  

Ben ik precies waar 

En wie ik zijn moet 

Doe ik alles moeiteloos goed 

Want het is geen hobby of werk 

Het is geen passie 

Of ander zwaktebod 

  

Het is wie ik ben 

In de kern van alles 

Dat heilig is 

In iedere kerk herkent 

En erkent mij 

Mijn zelfgebouwde god 

  

Ik wil je graag 

Vlijmscherp 

Onderwerpen 

Aan mijn woorden 

Mijn oordeel 

Wordt jouw voordeel 

  

Ik wil je graag 

Vertellen 

Van leven en hoe 

Te zweven 



Door te geven 

En niet te kleven 

Ik wil je graag 

Leren 

Goed doen 

Ontdoen 

Dus houd je mond 

En luister naar Jeroen 

  

Het gaat niet 

Om hebben 

Of krijgen 

Het gaat niet 

Om kopen 

Of stelen 

  

Het gaat niet 

Om praten 

Of zwijgen 

Het gaat niet 

Om opvolgen 

Van bevelen 

  

Het gaat niet 

Om winnen 

Of verliezen 

Het gaat niet 

Om gekozen worden 

Of mogen kiezen 

  

Het gaat enkel 

Om houden van 

Veel verder dan 

Tussen vrouw of man 



Het is simpel  

Er is geen groter plan 

Niet de grootse  

Noch de kleine dingen 

Maar enkel de liefde 

Verdient het 

Om dagelijks 

Te bezingen 

  

Dus houd 

 

Houd je mond dicht 

Leef verlicht 

Memoreer 

Dit gedicht 

En houd 

 

Houd van jezelf 

En je ouders 

Houd wild 

Houd nietsontziend 

Houd van het leven 

Ieder leven 

Je buurman 

En verre vriend 

 

Houd van alles 

En laat het dan los 

Want in de eeuwigheid 

Krijgt eenieder niets 

En dat is altijd  

Onverdiend 
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