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Betr.: Mondelinge vragen PvdA

Datum: Maandag 29 maart 2021

Onderwerp: 70 jaar Molukkers in Nederland

Afgelopen zondag 21 maart was het precies 70 jaar geleden dat de eerste Molukkers per 

boot in de Rotterdamse haven arriveerden. Het verblijf van deze inmiddels ex-KNIL-militairen 

en hun gezinnen in Nederland zou tijdelijk zijn, maar terugkeer naar de Molukken bleek 

onmogelijk gezien de politieke situatie. De Molukse gezinnen werden ondergebracht in 

voormalige concentratiekampen zoals Vught en Westerbork. Maar ook in de buurt van 

Zwolle, bijvoorbeeld in kamp Laarbrug in Ommen. 

Vanaf de jaren zestig werd een grote groep Molukkers verspreid over Nederland gehuisvest, 

in Zwolle werd dat in Holtenbroek. De inmiddels zeer kleine eerste, maar ook de tweede en 

derde en vierde generatie maken deel uit van onze Zwolse samenleving. De PvdA vindt het 

belangrijk dat hun verhalen verteld blijven worden, als onderdeel van een gedeelde 

geschiedenis. 

Vorige week heeft een groep burgemeesters van gemeentes met een grote Molukse 

gemeenschap de oproep* gedaan aan het nieuwe kabinet om het leed dat deze groep is 

aangedaan eindelijk te erkennen en deze gemeenschappen te ondersteunen. De 

burgemeesters stellen: “Het zou het nieuwe kabinet sieren om het bijzondere historische 

moment dit jaar aan te grijpen om tegenover de Nederlandse samenleving te erkennen dat 

de wijze van ontvangst en opvang destijds Nederland onwaardig is geweest en dat dit diepe 

sporen heeft nagelaten tot op de dag van vandaag.” 

Daarnaast vinden de burgemeesters dat er vanuit het kabinet ook meer geïnvesteerd 

moeten worden in de Molukse gemeenschap. Hierbij gaat het om versterking van de 

Molukse identiteit, cultuur en geschiedenis, maar ook indien nodig om versterking en 

ondersteuning op sociaal en economisch gebied. Daarbij valt te denken aan projecten om de 

Molukse geschiedenis in het onderwijs in te passen, meer aandacht voor Molukse ouderen, 

het versterken van jongerenwerk in de wijken en tentoonstellingen en projecten om de 
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Molukse cultuur levend te houden.

Uit gesprekken met leden van de Zwolse Molukse gemeenschap horen wij dat erkenning van 

de Nederlandse regering veel voor hen zou betekenen. Daarnaast leeft in Zwolle de vraag of 

– net als bijvoorbeeld in Wierden** – de gemeente wil onderzoeken of een beschermde 

historische status te verlenen aan de begraafplaatsen van Molukse KNIL-militairen. Daarom 

stelt de PvdA de volgende vragen:

1. Kent de burgemeester de oproep van de burgemeesters aan het nieuwe kabinet en is de 

burgemeester bereid om ook zijn handtekening te zetten onder die oproep?

2. Is het college bereid om in contact te treden met leden van de Molukse gemeenschap om 

te onderzoeken of het mogelijk is om net als in Tiel, begraafplaatsen van Molukse KNIL-

militairen in Zwolle een beschermde historische status te verlenen? 

Namens de PvdA Zwolle

Patty Wolthof

* https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ontvangst-molukkers-was-onwaardig-hoogste-tijd-

om-dat-na-70-jaar-goed-te-maken-met-erkenning-en-steun~b7d3ad1f/

** https://nos.nl/artikel/2318944-graven-van-molukse-knil-militairen-krijgen-in-wierden-

speciale-status.html


